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Liv Tyler Laguna Süit terasında dinlenirken... 


Tum deneyimini izlemek için, www.maxxroyal.com adresini ziyaret ediniz. 
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GÜZELLİK 


Victoria's Secret'ın melez modellerinden olan Altın 
Barbie Jasmine'in, güzellik sırlarını alem.com.ir'de bir 


araya getirdik. han 


/ a, 


mama 


DEKORASYON 


Klasik, bohem ya da modem... 
Yatak odaları için ilham alınacak dekorasyon önerilerini listeledik. 


LANA AAA 


GÜNDEM 


Ünlü İtalyan markası 
Diesel, New York'ta Deisel adını verdiği kendi taklit mağazasını açtı. 


"Boğaziçi'nde Bir Hanedan: Kavalalı Mehmed Ali Paşa Ailesi'nin İzleri Atlı Köşkte” sergisi, Sakıp Sabancı Müzesi'nde başlıyor. 


(ii Yü, | | 


HOLYWOOD STİL CEMİYET 


Elizabeth Taylor'ın 1970 yılında düzenlenen Suki Waterhouse, pembe pastel tonlarındaki Yasemin Özilhan'ın Sevgililer Günü'ne Oscar Ödül Töreni'nde taktığı 69 karatlık Cartier Salvatore Ferragamo kabanıyla haftanın en özel taktığı perukla kolyesi haftanın en lüks parçası. dikkat çeken isimlerinden. dikkatleri üzerine çekti. 


facebook.com /AlemDergisi iwitter.com /AlemDergisi instagram.com /alemdergisi 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TA SERTAB ERENER, dile kolay tom 25. 
sanat yılını kutluyor! ALEM olarak biz de kutlamaya dahil olduk ve Erener ile çok özel bir çekim gerçekleştirdik. 


28 CADDE sayfalarımızda Hollywood 
ünlülerinin ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin sokak stilleri yer alıyor. 


40 NEW YORK'UN ardından moda 
heyecanı Londra'da devam etti. Londra Moda Haftası'nda dünyaca ünlü markalar 2018-2019 sonbaharkış koleksiyonlarını sundu. 

52 İNGİLİZ AKADEMİSİ FİLM 
ÖDÜLLERİ Londra'da düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu. 


58 NEW YORK Woda Haftası ikinci 
haftasını tamamladı. Defilelerde dönem motiflerinin günümüz sokak modasına yön veren trendlerle buluştuğu tasarımlar göze çarptı. 

70 COURCHEVEL'DEN Palandöken'e kış 

tatili yapan seçkin isimlerin kar motorlarıyla 

safari keyfini sayfalarımıza taşıdık. 


76 MÜZİK, komedi, dans ve teknolojiyi bir 
araya getiren dünyaca ünlü Blue Man Group'un nefes kesen şovu, izleyicilere eğlenceli bir gece yaşattı. 


82 KORUNCUK VAKFI, 14 Şubar'ta 
en büyük aşkları çocuklar için Deniz Müzesi'nde özel bir gece düzenledi. 


24 TARİHİ Fransız Sarayı'nda, “Paris/ 
İstanbul Mon Amour" teması ile düzenlenen geceye İstanbul cemiyetinin ünlü isimleri katıldı. 

86 “BİR DÜNYA ÇİÇEK” projesi için Türk 
Eğitim Vakfı (TEV), ünlü giyim markasıyla iş birliği yaptı. 

88 ERKEK mücevherinde özel tasarımlar 
geçtiğimiz hafta düzenlenen bir davetle tanıtıldı. 


90 FARUK ECZACIBAŞI'NIN “Daha Yeni 
Başlıyor” adlı kitabı geçtiğimiz hafta özel bir lansman ile tanıtıldı. 


92 FRANSA SARAYINDA yapılan 
iörenle Ali Sabancı'ya legion d'Honneur nişanı takıldı. 


ünyasında Esri. 
Ağ Yapısı ve Karan; 


DAHA 
YENİ 
SASLIYOR 


z TN Şİ 
AKBANK 


Private Banking 


— 


Kaybolmayan değerler için A 


özel bankacılık 


Bizim için varlık, kuşaktan kuşağa aktarılan bir emanettir. hizmeti* *EUROMONEY 


2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 


Akbank Private Banking'in uzmanlık ve deneyimiyle, yatırımlarınız ve varlıklarınız nesiller boyunca korunur, değer kazanır. 


« İstanbul (Bağdat Cad, Etiler Merkez, Ataşehir, Nişantaşı, Yeşilköy) * Ankara * Bursa * İzmir 


OA KANSER hastalarına destek olmak ve farkındalık yaratmak amacıyla özel bir müzayede gerçekleşti. 

96 KIVANÇ TATLITUĞ'UN böşrol 
oynadığı “Hadi Be Oğlum' filmi renkli bir galayla vizyona girdi. 

97 RIO Kornavalı'nın nabzı Sambadrome 
Meydanı'nda attı. 

104 BENİM LÜKSLERİM sayfamızın bu 
haftaki konuğu stili ile beğeni toplayan Yasemin Özilhan oluyor. 


106 MODA dünyasından en son haberler 


sayfalarımızda yer alıyor. 
108 LÜKSE dair yenilikleri sizin için seçtik. 


110 SEZONUN gizli kahramanlarından 
sarı, New York Moda Haftası'nda hem sokakları hem de podyumu etkisi altına 


aldı. 
112 YOGA, golf yürüyüş yaparken de 


tarzınızdan ödün vermeyin. 


116 DÜNYANIN en çok kazanan modeli 
unvanını 15 yıl boyunca kimseye kaptırmayan Gisele Bündchen yeni bir kampanya ile karşımızda. 


120 CANSU TURAN ve Burcu Turgut 
ile bir araya gelerek stilleri ve birlikte yarattıkları markaları üzerine konuştuk. 


124 ASSOULINE'İN Dior'un 70. yılı 
şerefine çıkardığı antoloji, üçüncü kitapla devam ediyor. 


126 STİLLERİYLE bir adım öne çıkan 


isimlerin sokak görünümlerini mercek altına aldık. 
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130 NEW YORK'TA 1890 yılında 
inşa edilen ve renovasyondan geçen karakteristik ev, modern dekorasyonu ile öne çıkıyor. 


136 AYŞE SEVER ile seramik tasarımlarını 
ve pek tabii seramiğe olan tutkusunu konuştuk. 


138 TASARIM ve sanat dallarına yatkın 
olanların merceğinde olan Tuhafier çok yönlü bir mekan olarak karşımızda. 


142 MAKYAJDA canlı ve eğlenceli bir 
görünüm için birbirinden farklı ürünleri sizin için seçtik. 

144 PEGGY ROCKEFELLER'IN yılar 
içinde biriktirdiği sanat eserleri baharda Christie's'de açık artırmaya çıkıyor. 


152 AJANDA sayfamıza bakmadan 


haftalık programınızı yapmayın. 
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Ne mutlu 
ALEM”e 


Sürekli yenilik peşinde koşarken, yaptığınız işe değer verdiğini gösteren kimselerle karşılaşmak paha biçilemez. Müzik dünyasında 25. 

yılını kutlayan Sertab Erener, bu mutluluğu sevdikleriyle paylaşmak için ALEM'i seçti. Ne mutlu bize! Son dönemde sağlıklı beslenme, lelomer, genç kalma konuları her açıldığında mutlaka adı geçen bir isim haline gelen Erener ile Lara Mutlu derinliklere doğru indiği bir söyleşi gerçekleştirdi. Hayatı birlikte kutlamak, hem de bu kadar doğaya adanmışken ancak böylesine natürel bir çekimle hayata geçebilirdi. 
Bu yüzden objektif başındaki Burak Ertaşa ve emeği geçen herkese binlerce teşekkürler... 


Alem Dergisi Genel Yayın Yönetmeni 


GÖZDE YÖRÜ oĞ U 


gozde.yorukoglu&alem.cen. 


swissöftel RESIDENCES 


BODRUM HILL 


SATIŞ OFİSİ / SALES OFFİCE | yww.cagdasholding.com 


ANA) infomcagdasholding.com 


SEK İAB 
“Ez in 


Sertab Erener, dile kolay tam 25. sanat yılını kutluyor! ALEM olarak biz de kutlamaya dahil olduk ve Erener ile çok özel bir çekim gerçekleştirdik. 


Röportaj: Lara MUTLU 
Fotoğraflar: Burak ERTAŞ 


Saç: Çetin ERGEN 


Çiçekler için NATURA KARMA'ya teşekkür ederiz. 


Gömlek, SANDRO 
Sütyen, ERES 
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Elbise, NCHOLAS/V2KDESIGNERS 
24 


BU YIL ETTİĞİN 
KR ŞEV, ARIK 
ÇELNİŞİN 25. LIMA 
UNLAR YAPALIM 
TADINDA YAPIYORUM. 
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“Şu an hayatımın en hızlı, en üretken ve kafamın en yoğun olduğu dönemdeyim” diyor Sertab Erener. 
Nasıl olmasın ki? Kendisi her şeyden önce bu yıl, 25. sanat yılını kutluyor! 
“Çocukluk hayalimi gerçekleştiriyorum” dediği müzikalini sahneliyor. Youtube kanalını yeniliyor. Çekim aralarında Sertab Erener ile bolca sohbet ettik ve hayatında neler olup bitiyor, öğrendik. 


25. sanat yılınızı kutluyorsunuz! 
Nasıl bir kutlama bu? 

Aslında bu yıl ürettiğim her şeyi, “Artık gelmişim 25. yılıma şunları yapalım” tadında yapıyorum. Bir tanesi bir konser CD'si çıkarmak; yıl sonuna kadar tamamlamayı düşünüyorum. İkincisi 

şu an oynadığımız müzikal. Müzikalim, 
25. yıl için tasarlanmış bir gösteri. Onu da 90'lar ve 2000'ler diye ikiye böldüm; ürettiğim her hit şarkıyı müzikalin içine harmanladım. Üçüncüsü ise Mayıs ayının başına yetiştirmeye çalıştığım EP. 


25 yılda hafızanızdan silinmeyen 
ve dün gibi hatırladığınız bir anınız var mı? 

En derinlere kazınan Eurovision birinciliğim. O gece yaşanan heyecan ve başarı hiçbir zaman aklımdan silinmeyecek 


Sertab'ın Müzikali ile ilgili sizi en çok heyecanlandıran şey nedir? 
Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum şeyi hayata geçirmek. 
Buralarda doğmasaydım da, 

New York'ta doğsaydım kesinlikle kariyerimi bir Broadway sanatçısı olarak gerçekleştirirdim. Aslında şu an çocukluk hayalimi yaşıyorum... O yüzden benim için bu müzikal projesi çok önemli. 


Kaliteli bir hayat yaşamanın sırrı sizce nedir? 

Yaşlılık bir kader değil. Yaşlılığı durdurmaktan hatta yaşlanmayı tersine döndürmekten söz ediyor artık tıp. 
Anti-aging kavramı yerini yavaş yavaş 'Teverse aging kavramına bırakıyor. 
Çocukluğunda uzun süren bir hastalık geçirmiş biri olarak sağlığıma çok dikkat eden ve sağlık konusunda çok okuyan biriyim. 80'lerinde de 40'ındaki kadar dinç ve enerjik kalabilmek artık mümkün. Bunun sırrı da öncelikle stressiz bir hayat, spor ve doğru beslenme. 


Anti aging, sağlık, güzellik... Bu üç kavram sizinle birlikte anılır oldu. 
Merakınız nasıl başladı? Şu an neler yaptırıyorsunuz? 

Uzun süren ve çok ciddi bir rahatsızlık geçirince ki bu ll yaşımdan 350larıma kadar devam etti, sağlığıma tekrar kavuştuğumda hayat benim için yeniden başladı ve sağlıklı bir yaşam 


sürmek benim için çok önemli oldu. 
Bedenimin benim için en değerli ve sahip olduğum tek şey olduğunu 

fark ettim. “Bir daha hastalanmak istemediğim için kendime özgü bir yaşam tarzı geliştirdim ve elimden geldiğince buna uyup, uygulamaya çalışıyorum. Mesela Telomer'in ne olduğunu bundan yıllar önce bir bilim dergisinde okumuştum ama Telomer'i uzatan bir besin takviyesi olduğunu bilmiyordum. Kendi doktorum bir 

gün bana şu an kullandığım besin takviyesinden söz etti ve bir yıldır kullanıyorum. 


Telomer konusu çok konuşuldu, gerçekten neler fark etti hayatınızda? 

Telomer ile ilgili bu desteği almaya başladığım günden beri bir kere enerjim çok arttı. Uykularım çok düzenli hale geldi. Daha birinci ayımda gözlerimde enteresan bir iyileşme oldu ve daha az yakın gözlük kullanır oldum. İnsanların enerjisi yüksek olunca daha pozitif olduklarına inanıyorum. Hayata da pozitif yaklaşıyorsun, bunlar çok değerli. 


Telomerlerinizi ölçtürmüştünüz. 
Onları uzun tutmak için bir besin desteği kullanıyordunuz. Onun dışında neler yapıyorsunuz? 
Telomeri uzatan besin desteğinin dışında hala haftanın dört-beş günü spor yapmaya devam ediyorum. Yıllar içerisinde her türlü sporu denedim. 
Kung-fudan dansa, Tai-chiden bisiklete ve yüzmeye kadar. Sağlıklı beslenmeye devam ediyorum. Çünkü sağlıklı bir yaşam için sadece birini yapmak yetmiyor. Eğer hala sigara içiyorsanız veya çok alkol kullanıyorsanız veya çok stresli bir hayat sürüyorsanız Telomer'inizi uzatmak size çok büyük bir fayda sağlamayacaktır. 


Youtube sağlık kanalınızdan bahsedebilir misiniz? 

YouTube" bir televizyon kanalı 

olarak hayal edin ve kanalınızın 

bir sürü programı var. Benim de televizyonumda bir sağlık programım var. Bu sağlık programında merhaba& sertab.com adresime yollanan sağlıkla ilgili soruları cevaplıyorum. Hatta arkadaşım olan değerli doktorlar ve profesörlerle birlikte bu sorulara zaman zaman cevap vermeye çalışıyoruz. 
Onlar yeni bir dernek oluşumundalar, beni de bu derneğin üyesi yaptılar. 
Bazen tek başıma bazen de hep birlikte sağlıkla ilgili her türlü sorunuza cevap vermeye devam edeceğiz. 


Güzellik konusunda verebileceğiniz en iyi tavsiye nedir? 


Sertab Erener'in klasik bir 

günü nasıl geçiyor? Günlük ritüelleriniz var mı? 

Günlük rutinim yok çünkü benim hayatım farklılaşabilen bir hayat. 
Bir gün konser, bir gün başka şey. 
Bu rutinsizliğin içinde sabit bir 

şey kurgulamaya çalışıyorum, nereye gidersem gideyim seçtiğim yemekler, hangi şehirde olursam olayım kaldığım oteldeki özellikler, örneğin, spor yapabileceğim oteller gibi. Aslında yaptığım şey ortam ve şartlar değişse de yaşam tarzımı sürdürebilmek. 


Hayat size en çok neyi öğretti? 
Bugüne kadar öğrendiğiniz en büyük ders ne oldu? 

Hayat bana çalışmazsam hiçbir şeyi kazanamayacağımı öğretti. Çalışmak, inanmak, yapmak istediğine erişmek, istediğin her konuda inançlı ve net olabilmek. Her zaman inatla, yılmadan çalışmayı öğretti. 


Kendinizi nasıl özetliyorsunuz? 
Kendim hakkında ben şöyle biriyim demeyi sevmiyorum. Bu soruyu bence beni çok iyi tanıyan insanlara sormalı. 


Modayla aranız nasıldır? 

Takip eder misiniz yeni koleksiyonları? 

İşte orda sınıfta kalıyorum. Modayı takip eden biri değilim. Belki işim gereği bilmem gerek ama “Aaa o mu çıkmış” diyenlerdenim. Rahat giyinmeyi severim. 
Bir tişört ve eşofmanla hayatımı geçirebilirim 


Peki, ya aşka gelirsek? Aşk şu dönemde sizin için ne ifade ediyor? 
Dönemi yok aşkın. Aşkın olmadığı yerde hayat yok. Burada sadece kişiye olan aşktan da söz etmiyorum. Yaptığın işe olan aşk, ailene olan aşk, doğaya, hayvanlara... Yani hayatın içinde hep aşk var. 


Kendinizi nasıl ödüllendiriyorsunuz? 

Sevdiğim insanlarla bir akşam yemeği, güzel bir sohbet, hayat hakkında konuşmak, iyi bir film seyretmek, güzel bir günbatımı, sevdiğimle bir tatil, heyecanla okuduğum bir kitap... Bütün bunlar kendimi ödüllendirdiğim şeyler. 


Hayattaki en büyük lüksünüz nedir? 
Hayal kurabilmek. 


Favori seyahat destinasyonlarınız nereler? Huzuru nerede buluyorsunuz? 

Amerika, Japonya, Uzak Doğu. Bir 


Sigara içmemek, sağlıklı beslenmek v alkol kullanmamak. 


yere gitmeye gerek yok, huzur insanın içinde. 


cızak, STEFANEL 
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Özel blogunda sanat yazıları yazan koleksiyoner Banu 
Çarmıklı geçtiğimiz hafta Bebek'te objektifimize yansıdı. 
Sabahın erken saatlerinde geldiği Bebek'te bir tasarım Mağazasından alışveriş yapan 
Banu Çarmıklı daha sonra kahve keyfi yaptı. Sanat yazılarını ve sanatçılarla yaptığı söyleşileri “Gezdim, Gördüm, Yazdım” 

adlı kitabında okurlarıyla buluşturan Banu Çarmıklı'nın, aynı adlı bir de sanat blogu var. 
Çarmıklı, yeni kitabı konusunda sanatseverler için güncel sanat adına rahat okunur bir rehber sunduğunu belirtti. 
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Sokaklar 82 Siiller 


POOYUMUN 
 YENLYİLD 


778 k a yi eri 


80'li ve 90'lı yılların efsane modeli Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber, podyumlarda fırtınalar estiriyor. z Henüz 16 yaşında olan Kaia, moda haftalarının en çok tercih 

edilen isimlerinden biri şimdilerde. iv Ya Annesine olan benzerliğiyle dikkat i mi çeken Kaia, Jimmy Choo'nun iğ davetine giderken görüntülendi. 

Model Dickies 774 pantolonunu 

Frankie Collective Supreme kazak, Jimmy Choo çizmeler ve Off-White 3 m suni kürk ile tamamlamış. 


Ayça BARUTTANMAN / Getty Images Türkiye i 


SI 


DEC2ICWM 
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Interior & Contract 


ETİLER * CADDEBOSTAN 


Www.mvoicemobilya.com 


Loj instagram.com/mvoiceinterior 


Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in kız kardeşi Meltem Oktay, geçtiğimiz hafta Bebek Parkı'nda objektiflerimize yansıdı. Demirören Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi olan 
Oktay, sosyal hayatta aktif bir isim. Aynı zamanda Türkiye 

İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Oktay, 
Bebek'te öğle yemeği yedi. 
Arkadaşlarıyla bir araya gelen Meltem Oktay, yemek sonrası ofisine geri döndü. Yoğun İstanbul trafiğinde zaman kaybetmek istemeyen Meltem 
Oktay, Bebek Parkı İskelesi'nde hazır bekleyen teknesiyle dönüş 


yaptı. 
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ıhlamur terrace / Erenköy sahil | 


| N Site içi ve havuzlu alternatifler e Tüm projelerde deniz ve şehir manzaraları 
| gi De cadde terrace / Erenköy Cadde 
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ula Bağdat Caddesi'nin 

iL e wi en prestijli konumlarında, yaşam ve 

iz yatırım için “Terrace” imzalı sınırlı 
| “ DAN. « 8 sayıdaki daire seçeneklerimizi 
a görmeden kararınızı vermeyin. 

Dy İNANLAR 24 
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aklar & Dille 


Kendi adını taşıyan markasının 
10. yılını kutlayan Victoria Beckham, artık koleksiyonlarını Londra Moda Haftası'nda sergileyecek. Geçtiğimiz hafta New York Moda Haftası'nda son 


kez defile düzenleyen Beckham, şovundan bir gün sonra objektiflere yansıdı. Dört çocuk annesi tasarımcı, 2018/2019 Sonbahar/Kış Koleksiyonu'ndan netti yeşili pantolon ve gömleği siyah parçalarla tamamlamış. 


Ayça: BARUTTANMAN / Getty Images Türkiye 


Mi iğ ei eki gi 


- — 


Sf N 
# | . AN N 
$ , hi le İTE #8 
N A f , ii) 


api > A a pl Akv e e ; 


FE 


AI; 


İSELER 


: 
card 


Sosyal yaşamın tanınmış 


simalarından Sedef 
Karamehmet'e geçtiğimiz hafta alışveriş merkezinde 


rast 


AVMde mağ 


çoc 


ladık. Öğ 


ukları için 


le vakti geldiği azaları dolaşıp 


alışveriş yapan 


Sedef Karamehmet, daha 


sonra yemek arkadaşlarıylı 


vaki 


t geçirdi. 
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için bir restoranda a buluşarak keyifli 
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Geçtiğimiz haftalarda kapağımızı süsleyen Kendall Jenner, bu 

kez New York gecelerinde çıktı karşımıza. Gisele Bündchenii tahtından ederek 2017'nin"En 
Çok Kazanan Modeli' unvanını kazanan Jenner, kombiniyle dikkat çekti. 24 yaşındaki Kendall Jenner, çiçek desenleriyle süslü Of-White takımınılimmy Choo çizmelerle tamamlamış. Kendal Jenner'ın oyunculuğa adım atmayı planladığı konuşuluyor. 


Ayça BARUTTANMAN / Getty Images Türkiye 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Cemiyetin genç kuşak temsilcilerinden, başarılı iş kadını Simla 
Beyazıt bir iş toplantısı için Etiler'e geldi. 


İş dünyasının en köklü yatırımlarını ve sanayi kuruluşlarını Türk ekonomisine kazandıran 

Türker Ailesi'nin genç kuşak temsilcisi Simla Beyazıt, Eüler'de objektifimize yansıdı. Başarılı iş adamı Hüsamettin Beyazit ile mutlu bir evlilik sürdüren Simla Beyazit, ailenin gayrimenkul yatırımlarını yönlendiriyor. Aile şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi olan Simla Beyazıt aynı zamanda sosyal yaşamın renkli isimlerinden biri. Geçtiğimiz hafta alışveriş merkezinde objektiflerimize yansıyan Beyazi, bir restoranda iş toplantısı yaptı. 
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Ev dekorasyonu objeleri satın alan 
Roula Habbab, alışveriş merkezinde siyah ve su 

yeşili kombiniyle objektifimize yansıdı. 


Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Roula Habbab geçtiğimiz hafta bir alışveriş merkezini gezdi. Ev dekorasyon alışverişi için mağazaları dolaşan Roula Habbab daha sonra 

bir restorana girerek yorgunluk kahvesi içti. Kahve molasının ardından çok sevdiği torunu için oyuncak ve çocuk mağazalarının bulunduğu katı da gezen 
Habbab, alışveriş yaptı. 
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BURBERRY DEFİLESİNDE CARA DELEVİNGNE DE PODYUMDAYDI. 
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2018/2019 Sonbahar/Kış Koleksiyonları New York'un ardından Londra'da sergilenmeye başladı. Podyum renk bloklarının ve gökkuşağının tonlarına büründü. 


Ayça BARUTTANMAN - ayca.tanmanG©alem.com!tr / Fotoğraflar: Getty Images Turkey, Reuters 


GARISTOPHER BAVLEY. GHELSEN GLINTON 


POPPY DELEVİNGNE, ALEXA GHUNG 


Markanın kreatif direktörü Christopher Bailey'yi veda şovunda ünlü dostları yalnız bırakmadı. 


hristopher Bailey, 17 yıl sonra 

Burberry'ye veda etti. Sienna Miller, 

Alexa Chung, Poppy Delevingne, 

Chelsea Clinton ve Idris Elba, Bailey'nin marka için hazırladığı son koleksiyonu izlemeye gelen ünlüler arasındaydı. Modelliğe veda edip oyunculuğa adım atan Cara Delevingne ve İngiliz Moda Ödülleri'nde Yılın odeli seçilen Adwoa Aboah da defilede görev aldılar. Burberry'nin 2018/2019 Sonbahar/Kış Koleksiyonu'nda kapsayıcılık ve neşenin sembolü olan gökkuşağı başrolde. Gökkuşağı çizgileri eteklerin yanı sıra montları ve suni kürkleri de süslüyor. Markanın ikonik ekose deseninin yeni yorumlarıyla yer bulduğu koleksiyonda uzun etekler, oversize sweatshirtler, pelerinler ve çiçek işlemeli elbiseler öne çıkan tasarımlar. Beyzbol şapkaları, puantiyeli sneaker'lar ve küpeler koleksiyonun çarpıcı aksesuarları. 


SIENNA MİLLER 
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Bora Aksu 


Margaret Anne Bulkey'den ilham alan Bora Aksu'nun koleksiyonunda romantik ve maskülen tasarımlar yer alıyor. 


ürkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil eden Bora 

Aksu, Londra Moda Haftası'nda sergilediği 

2018/2019 Sonbahar/Kış Koleksiyonu'nu hazırlarken 

180010 yıllarda tıp eğitimi almak için erkek kılığına giren ve cerrahlık yolculuğuna da bu şekilde devam edebilen Margaret Anne Bulkey'nin hayat hikayesinden ilham almış. Siyah ve beyazın sarı, kırmız, lila, mavi ve pembeyle buluştuğu koleksiyonda romantik tasarımların yanı sıra maskülen kıyafetler de yer alıyor. Viktorya dönemine gönderme yapan yakalarıyla dikkat çeken fırfırlı elbiseler, kurdele detaylı gömleklerle kombinlenen pantolon-ceket takımlar ve transparan etekler koleksiyonun yıldız parçaları. Tasarımları bağcıklı botlar tamamlıyor. 


BORA AKSU 


DAMLAN LEMLS-HELEN MEGRORY 


JADE PARFITT. AMBER LE BON, YASMIN LE BON 


NM opere 
ÇRLUTE ora Gİ j AN p 04 


TI London 


Ünlü model Arizona Muse'ün finalini yaptığı defilede 


yollardan ve gökyüzünden ilham alan tasarımlar sergilendi. 


emperley London defilesini Yasmin Le Bon ve kızı Amber Le Bon, Charlotte Olympia markasının yaratıcısı Charlotte Dellalın da arasında olduğu kalabalık bir davetli topluluğu izledi. 
Alice Temperley, Trailblazers adını verdiği koleksiyonu sadece elbise markası olmadığını gözler önüne serme hedefiyle hazırlamış. Koleksiyonda ceketler ve paltolar elbiselerden rol çalıyor. Yollardan ve gökyüzünden ilham alan koleksiyonda militer tasarımlar öne çıkıyor. 
v. | Armalarla süslü nefti yeşil tasarımlar, desenli, puantiyeli Ri ve payetli elbiseler koleksiyonun yıldız parçaları. 
Kıyafetleri bağcıklı düz botlar tamamlıyor. 
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Chalayan koleksiyonunda sokak giyiminden ilham ala tasarımlar da yer alıyor. 


Ghalayan 


Heykelsi formların öne çıktığı 


Nn 


üseyin Çağlayan, Chalayan'ın 2018/2019 Sonbahar/Kış Koleksiyonu'nu hazırlarken 


göç ve bütünleşme kavramlarından yo çıkmış. Heykelsi silüetlerin öne çıktığı koleksiyonda toprak tonları, siyah ve turuncu 


süslü elbiseler, pantolon-ceket takımlar, metalik tasarımlar ve sokak giyiminden ilham alan 


renkler ön planda. Koleksiyonda soyut desenlerl 


oversize montlar yer alıyor. Suni kürk etoller; yeşi kırmızı ve gri çizmeler, deri eldivenler ve kalın kemerler tasarımları tamamlayan aksesuarlar. 


a 


(0) 


mi 


Delpozo 


Doğa ve sanattan ilham alan Delpozo koleksiyonunda renk blokları ön planda. 


ew York Moda Haftası yerine koleksiyonunu ilk kez Londra'da sergileyen Josep Font, Delpozo'nun 2018/2019 Sonbahar/Kış Koleksiyonu'nu hazırlarken doğa ve sanattan ilham almış. Renk bloklarının geniş yer bulduğu koleksiyonda sarı, pembe, mavi ve bej tonları tasarımlara ağırlığını veren tonlar. Heykelsi formların öne çıktığı koleksiyonda pantolonları asimetrik kesimli ceketler ve parıltılı kazaklar tamamlıyor. 
Fırfırlı, puantiyeli, tek omuzlu ve şifon elbiselerin öne çıktığı koleksiyonda puantiyeli ve kaz ayağı desenli tasarımlar da yer alıyor. 
Çiçek yaprağı şeklinde kemerler ve yaka süsleri koleksiyonun yıldız aksesuarları. 
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BERRİN ZORLU 


SEMİHA TURHAN 


ai ii youn birbirini buİMASI 


> el KÜRK MANTOLU igili MADONNA'NIN 


Türk edebiyatının önemli isimlerinden Sabahattin Alinin romanından uyarlanan Kürk Mantolu Madonna tiyatro oyununun karakterleri için 


hazırlanan kostüm sergisi, geçmişe nostaljik bir moda yolculuğu yaptırıyor. 


EE EZA 7 ağdaş Sanat Platformu ile farklı Türkili ve Beymen Collection tasarım mo” pa Gi a ea sergilere ev sahipliği yapan ekibi tarafından dönemin sosyal Beymen Zorlu Center, Türk hayatı ve modasından ilham alınarak j edebiyatının önemli yazar ve hazırlanan kostümlerde, renk, kumaş şairlerinden biri olan Sabahattin Ali'nin dokusu, kalıp, aksesuar ve karakterlerin romanından uyarlanan Kürk Mantolu kişiliğini yansıtan küçük esprili Madonna tiyatro oyunu için, Beymen detaylar göze çarpıyor. Kürk Mantolu Collection tasarım ekibi tarafından adonna'nın sanatçılarının hazır hazırlanan kostümlerden oluşan özel bulunduğu serginin ev sahipliğini Murat bir sergi düzenledi. Sergide, Maria Türkili ve Gülden Büyükuçak üstlendi. 
Puder ve Raif Efendi arasındaki aşkı Davete aralarında Ayşegül Dinçkök, anlatan Kürk Mantolu Madonna tiyatro Oo Berrin Zorlu'nun da yer aldığı iş, cemiyet oyununda yer alan karakterler için ve sanat dünyasından pek çok ünlü hazırlanan 1ö ayrı kostüm, sahne isim katıldı. Sergi 16 Mart'a kadar entalasyonlarından ilham alınarak devam edecek. Kürk Mantolu Madonna yaratılan özel bir dekor ile sunuluyor. tablosu Ahmet Güneştekin tarafından — Xx Beymen Artistik Direktörü Murat yapıldı. 
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RAL TELMAN 


Deniz ve tekne tutkunlarını Tuzla'da buluşturan Boot Show Eurasia'da sergilenen yeni model yatlar davetliler tarafından büyük ilgi gördü. 


coat Show Eurasia Fuarı, Holding AŞ. tarafından 1996 
» geçtiğimiz hafta sonu denize (yılında kurulan Tezmarin, Boat meraklı yat tutkunlarını Show Eurasia'da, 21 adet motorlu Tuzla'da bir araya getirdi. Fuarda tekne, altı adet yelkenli tekne ile 
2018 model göz alıcı yatlar, denizde de ikisi katamaran dört 
tekneler, katamaranlar ve botlar tekne sergiledi. Tezmarin CEO'su ilk kez sergilenirken iş dünyasından genç iş adamı Ralf Rezman, çok sayıda seçkin ismi bir araya fuarda objektiflerimize poz verirken getirdi. Türkiye'nin en büyük yat 10 tanesi ilk kez olmak üzere, distribütörü ve dünyada Beneteou O toplamda 3! yat sergilediklerini grubunun en başarılı temsilcisi belirtti. Yeni model yatlar göz olan Tezmarin'in sergilediği kamaştırırken çok sayıda deniz ve tekneler dikkat çekiciydi. Tezman yat tutkunu isim fuarı gezdi. 
- BİLGE HERGÜNER Sancar Kemal DEMİR - sancar.demir&alem.comir 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İNGİLİZ AKADEMİSİ 


BAFTA 2018 ödülleri Londra'da sahiplerini bulurken Cambridge Dükü Prens William ile eşi Cambridge Düşesi Catherine'in katılımı törene heyecan kattı. 


Petek KIRBOĞA - petek .kirbogaGalem.com.tr / Reuters, Getty Images Türkiye 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m.” 


NATALIE DORMER/ALBERTA FERRETTİ 


Gambridge Dükü Prens William ile eşi Cambridge Düşesi Catherine ödül törenini ön sıradan izledi. 


5 
iş 


GARY OLOMAN 
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SALMA HAYEKIGUCGI 
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VIĞTOR!A BONYA Ld KAREN GILLANIVERA WANG 


a 
UYDIA-ROSE BRIGKTIALONUKO 


Bu yılın En Iyi Film Ödülü yönetmenliğini Martin McDonagh'ın üsilendiği “Three Billboards Ouiside Ebbing, Missouri'nin oldu. 
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A4 
JENNİFER LAMRENGEVCARISTIAN DLOR 


SERGE POLUNIN, GEMMA GHAN 


Jennifer Lawrence törende Christian Dior imzalı kıyafetini Sylva & Cie küpeler ile kombinlerken, Lily James ise Burberry tasarımıyla karşımıza çıktı. 


LL JAMES/BURBERAV 


ih 
HUGH GRANT. ANNA EBERSTEN 
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ORLANDO BLOOM SADIRSE RONAN/GHANEL 


Sam Rockwell en iyi film ödülü alan Three Billboards Ouiside Ebbing, Missouri filmindeki performansı ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünün sahibi oldu. 


MARGOT ROBBLE/GIVENGAY 


-. ALLISON JANNEYBIBKU 
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MARTIN MGDONAGK, PETER GLERNIN, SAM ROGMMELL FRANGES MDORMAND.GRAKAM BROADBENT 


i | SH ACADEMİ 
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ADN HARAISUMAR MURAD 
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LAURA BALLEV/BURBERAY 


En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü alan Allison Janney'nin mutluluğu objektiflere yansıdı. 


Li ngiltere sinema endüstrisinin en 


önemli gecesi görkemli bir törenle gerçekleşti. Dünyanın en prestijli ödüllerinden İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri'nin 2018 yılı sahipleri açıklandı. 
Cambridge Dükü Prens William ile 

eşi Cambridge Düşesi Catherine kırmızı halının en dikkat çeken çiftiydi şüphesiz. Düşes Catherine, Jenny Packham imzalı bir tasarımla objektife yansıdı. Bu yılın En İyi Film Ödülü yönetmenliğini Martin McDonagh'ın üstlendiği “Three Billooards Outside Ebbing, Missouri”nin oldu. Film 

beş dalda aldığı ödül ile geceye damgasını vurdu. En İyi Senaryo Dalında da ödüle layık görülen film Oscar'ın en güçlü adayları arasında gösteriliyor. McDonagh'ın daha önce de defalarca birlikte çalıştığı Frances cDormand ise başarılı performansı ile En İyi Kadın Ödülü'nü kucakladı. 

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü yine Three Billboards Outside Ebbing, issouri filmi ile Sam Rockwell'e verildi. En İyi Yönetmen ödülünü eksikalı yönetmen Guillermo del Toro fantastik drama olarak sınıflanan 


“Suyun Sesi” filmi ile aldı. En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü canlandırdığı her performansta büyük beğeni toplayan İngiliz oyuncu Gary Oldman aldı. Gary Oldman En Karanlık Saat filminde Winston Churchill rolünü üstlenmişti. 

İki defa Olimpiyat ve iki defa da 

Skate America Champion ödülünü kazanan Tonya'nın gerçek öyküsünün anlatıldığı “Ben, Tonya” Alison Janney'e En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü getirdi. En İyi Uyarlama Senaryo Ödülü Call Me by Your Name filminin oldu. Filmin senaryosu James Ivory 
arafından, Andre Aciman'ın 2007 
yılında çıkan aynı adlı romanından uyarlandı. En İyi Orijinal Müzik Ödülü Suyun Sesi filminin müziklerine imza atan Alexandre Desplat'a verildi. Koko, Pixar Animation Studios tarafından yapımı gerçekleştirilen Fantastik çizgi ilm Coco En İyi Animasyon ödülünün sahibi oldu. En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülünü Blade Runner 2049 filmi ile Roger Deakins alırken, ses getiren ünlü dizi Black Mirror'daki rolü ile tanınan Daniel Kaluuya En İyi Çıkış Yapan Oyuncu Ödülü'nü korku türündeki Get Outfilmi ile aldı. 
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İkinci hafta/geçmiş dönemlerden motifleri günümüz sokak modasınaşyön veren trendlerle buluşturan 

tasarımlar sergi . Koleksiyonlarda çarpıcı tonlar, leopar veekose gesenleri ön pl ydı. | 


i Ayça BARUTTANMAN - ayca.tanmanGale otoğraflâM—Getty Images Turkey, Reuters 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Usta tasarımcı 

New York Moda 
Haftası'nda İlkbahar/ 
Yaz Koleksiyonu'nu beğeniye sundu. 


alph Lauren'in 2018 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu'nu sergilediği defileyi Olivia Palermo ve eşi Johannes Huebl, Rosie Huntington-Whiteley, Katie Holmes ve Hilary Swank'in de arasında olduğu kalabalık bir davetli topluluğu izledi. Tasarımcının oğlu David Lauren ve gelini Lauren Bush Lauren da front row'un konuklarındandı. Ralph Lauren'in Jamaica'daki yazlık evinden ilham alan koleksiyonda mavi ve beyaz başrolde. Renk bloklarının ve çizgilerin geniş yer bulduğu koleksiyonda payetli miniler, ince askılı uzun elbiseler, şortlar, denim takımlar, beyaz pantolonlar, çiçekli elbiseler ve yağmurluklar yer alıyor. 
Şemsiye ve gemi deseniyle süslü çantalar, beyaz yağmur botları ve sallantılı küpeler koleksiyonun dikkat çeken aksesuarları. 
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ANGHEL BROSNAKAN, KATIE HOLMES, DAVID LAUREN-LAUREN BUSH LAUREN, KALARI SWAN 


JESSIRA SPRINESTEEN NOSE HUNTINGTON-MKİTELEY. DEREK BLASBERG 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DIANNA AGRON 


STEFANO TONGK 


GAROLINA HERRERA 
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ANNA WINTOUR 


KARLIE KLOSS 


KATIE HOLMES 


Kreatif direktörlük görevini 
Wes Gordona bırakan 
Carolina Herrera'nın son koleksiyonu modaevinin özünü oluşturan tasarımlara saygı duruşu niteliğinde. 


ew York Moda Haftası, moda 

dünyasının duayen isimlerinden 

Carolina Herrera'nın vedasına sahne 

oldu. 37 yıl ve 72 defileden sonra kreatif direktörlük görevini Wes Gordon'a bırakan Carolina Herrera'nın 2018/2019 Sonbahar/Kış Koleksiyonu, kendi kişisel tarzından izler taşıyor. 
Herrera'nın vazgeçilmezlerinden beyaz gömlekler siyah kalem eteklerin yanı sıra renkli tafta uzun etekleri de tamamlıyor. Panter desenli elbiseler, renk bloklarıyla süslü tasarımlar, pantolon-ceket takımlar koleksiyonda öne çıkan parçalar. Renkli botlar ve kalın kemerler ise tasarımlara eşlik eden çarpıcı aksesuarlar. 


in 
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PRENSES MARIA-OLYMPIN 
NIGKY HILTON, DAKOTA FANNINGI, DEREK BLASBERG 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Markanın yeni koleksiyonunda 
Ortaçağ'a özgü motifler dikkat çekiyor. 


scar dela Renta'nın kreatif 

direktörleri Fernando 

Garcia ve Laura Kim, 

marka için hazırladıkları üçüncü koleksiyonu tanıttılar. 
Tasarımcı ikili, 2018/2019 Sonbahar/Kış Koleksiyonu'nu hazırlarken Ortaçağ mimarisi ve sanatına odaklanan The Cloisters Müzesi'nden ilham almışlar. Siyah, beyaz, sarı, kırmızı ve fuşya tonlarının ağırlıkta olduğu koleksiyonda Hieronymus Bosch'un resimlerinden ilham alan çiçek işlemeli elbiseler, Ortaçağ'a özgü motiflerle süslü tasarımlar, kabarık etekler, sigaret pantolonlar ve broşlarla tamamlanan paltolar öne çıkıyor. Oscar de la Renta defilesini Nicky Hilton Rothschild, Yunanistan Prensesi Maria-Olympia ve Dakota Fanning de izledi. 


kü 
MAREN MORAIS 
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GINOY GRAMFORD-RANDE GERBER 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NARBOT RDBBLE, HEOLE KIDMAN, LAURA DERN 


2018/2019 Sonbahar/Kış Koleksiyonu patlamış 


mısırlarla süslü podyumda tanıtıldı. 


alvin Klein defilesinde 

podyuma çıkan modeller, 

2018/2019 Koleksiyonu'nu 

patlamış mısırlarla süslü podyumda tanıttılar. Dior'dan ayrıldıktan sonra Calvin Klein'ın kreatif direktörlüğünü üstlenen Belçikal tasarımcı Raf Simons, koleksiyonu hazırlarken kültürel hiyerarşinin olmadığı bir toplum hayal etmiş. İtfaiyeci ceketleri, Wile E. Coyote ve Road Runner kazaklar, transparan ve kesik detaylı elbiseler, oversize paltolar koleksiyonda öne çıkan tasarımlar. Kıyafetleri kayakçı bereleri, gümüş çizmeler, uzun eldivenler ve patlamış mısır kutusu şeklinde çantalar tamamlıyor. Calvin Klein'ın defilesini izleyenler arasında Oscarlı yıldız Nicole Kidman da vardı. 
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LALARO HERNANDEZ. JAGK MGGOLLOUGK 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HARLEY VERA-NEWTON, PRENSES MARLA-OUYMPIN © 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Sokak modasına yön veren parçalar 
Michael Kors'un yeni koleksiyonunda başrolde. 


ural bozulmadı ve Michael 

Kors defilesi moda haftasının 

en yıldızlı etkinliklerinden biri 

oldu. Blake Lively, Emily Blunt ve Zendaya front row'un konuklarındandı. 
Michael Kors'un 2018/2019 Sonbahar/ Kış Koleksiyonu son dönemde sokak modasına yön veren tasarımlarla dolu. Dizüstü çizmeler, oversize puf montlar, inci detaylı parçalar, kapüşonlu sweatshirt'ler, iç giyime gönderme yapan etekler ve elbiseler koleksiyonda öne çıkan tasarımlar. Leopar deseni ve ekosenin geniş yer bulduğu koleksiyonda inci kolyeler ve şapkalar dikkat çeken aksesuarlar. 
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Kar motorlarıyla heyecan dolu salanler 


Kış aylarının en sevilen yüzü, hiç kuşkusuz doğayı kaplayan bembeyaz kar örtüsü... Özellikle yılbaşı ve sömestr tatillerinde hareketlenen kayak merkezlerinin en sevilen etkinliklerinden biri de kar motoruyla çıkılan safariler. 
Courchevel, Cnamonix Mont-Blanc, Tremblanit, Megeve'in yanı sıra, Türkiye'nin cennet köşelerinden olan Uludağ, Kartalkaya, Palandöken gibi merkezlerde kayak tatili yapan seçkin isimler kar motorlarıyla safari keyfi yapıyorlar. 


Ertan DEMİRBİLEK - ertan.demirbilek&alem.comr 


ENGİN ALTAN DÜZYATAN 


Ünlü televizyon ve sinema oyuncusu Düzyatan en hızlı kar 


motorlarından birini kullanıyor. 


Türk sineması ve televizyonlarının son yıllardaki en önemli oyuncularından Engin Altan üzyatan tam bir safari tutkunu. 
ludağr'ın köklü otellerinden Ikoçlar'ın sahibi Ender-Gülşah (koçlar çiftinin büyük kızı 

eslişah Alkoçlar ile mutlu 

ir evliliği olan ünlü oyuncu, 

tüm tatil fırsatlarını ailesiyle değerlendiriyor. Bomberdier'in en güçlü paletli motorlarından birini kullanan Düzyatan, kış aylarında fırsat buldukça geldiği Uludağ'da kişiselleştirilmiş motoruyla doğada keşfe çıkıyor. | 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Kar motoruyla gezmek nasıl bir keyif, tarif eder misiniz? 

Dağda insanın ulaşamadığı her yere gitme şansınız oluyor, bu da müthiş bir özgürlük hissi veriyor insana... 


Kar motoru kullanmanın zorlukları var mı? 

Eğimli alanlarda motoru, gittiğiniz isiükametin tersine döndürmek zor gerçekten ama bunu kolaylaştıran bir tekniği var. Eğer bilmiyorsanız çok yorucu, hatta bazen eğime göre imkansız olabiliyor. 


Kar motoru ile ilgili bir anınızı paylaşır mısınız? 

Bu sporda daha çok hikaye 

biriktirmem lazım sanırım; henüz 

çok ilginç hikayelerim yok. Çok iyi 

vakit geçirdiğimi söyleyebilirim; arkadaşlarımla dağın sessizliğinde 

motor kullanmak çok keyifli, bunu || söyleyebilirim. 


SAÇAK ALTINDA 

DURMAYIN. 

© Buz DÜŞEBİLİR! 
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Alkoçlar oteller zincirinin sahibi, turizm sektörünün başarılı ismi Ender Alkoçlar da damadı gibi kar motoru sevenlerden. Yıllardır Uludağ/'ın en önemli otellerinden Alkoçlar'da cemiyetin seçkin cilelerini ağırlayan Ender Alkoçlar, fırsat buldukça kar motoruyla gezmeye çıkıyor. Özel olarak hazırlanan çizimlerle Amerikan konseptinde kişiselleştirilmiş motoruyla Uludağ'da bölgeler arasında gezen Ender Alkoçlar sıkı kar motoru tutkunlarından.. 


Kar motoruyla gezmek nasıl bir keyif, tarif eder misiniz? 

Karda spor yapmak zaten çok keyifli, huzur dolu adeta meditasyon gibi; bunu ekstrem spor olan kar motoruyla birleştirince yıllarca ralli yapmış benim gibi biri için çok keyifli hale geliyor. 


Kar motoru kullanmanın zorlukları var mı? 

Tabii ki kar motoru kullanmanın zorlukları var. Konsantrasyon, dikkat ve emniyetin en üst seviyede olması gerekli; çünkü hız ve denge var. 
Tehlikesi olan bir spor, amatörler rehbersiz kullanmamalı. 


İm a ap Aş 


Kar motoru ile ilgili bir anınızı paylaşır mısınız? 

Kar motoru ile en ilginç anım, bir gezide kar tepelerinden görmeyip akan bir dereye düşmem ve o soğukta ıslak ıslak geriye motoru kullanarak dönmemdi. Ancak bunlara rağmen o kadar çok keyifli anım var ki adrenalin benim vazgeçilmezim. 
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DORUK-TUĞANA HAYA 


Cemiyetin genç çifti Kartalkaya'da 


paletli atv kullanarak safari yapıyor. 


Kaya Holding'in veliahtı, Doruk Kaya ve İstanbul cemiyetinin genç kuşak temsilcilerinden Tuğana Savgı Kaya, 
2016 yazının başında evlenmişti. 
Kaya Ailesi'nin turizm alanındaki yatırımlarından Kartalkaya Golden Key Hotel'de kış aylarını geçiren Kaya çifti de sık sık kar araçlarıyla safari yapıyor. Kar motoru yerine paletli bir atv kullanan Kaya çifti renkli görüntüler veriyor. 
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İş dünyasının başarılı isimlerinden genç iş adamı Burak Hatipoğlu ve zarif eşi Melis Hatipoğlu da kış tatilinin keyfini çıkaran isimler arasında. Burak Hatipoğlu'nun kışın en çok sevdiği etkinliklerden biri de kar motoruyla gezintiye çıkmak. Zaman zaman eşi Melis Hatipoğlu'nun da kendisine eşlik ettiği ünlü iş adamı kar motoruna binip yeni yerler keşfediyor. 


Kar motoruyla gezmek nasıl bir keyif, tarif eder misiniz? 
Kar motoru özgürlüktür. 


Kar motoru kullanmanın zorlukları var mı? 

Çok keyiflidir ancak sanıldığının aksine 

zor ve tehlikelidir, bilmeyenler için. Zira bu sporda denge ve ağırlık konuları önemlidir. 


Kar motoru ile ilgili bir anınızı paylaşır mısınız? 

Yıllar önce yakın bir arkadaşımla birlikte, bir gece sürüşü sırasında zorlu bir patikada şanssızlık yaşadık ve düştük. Çok ıssız bir yamaçta gecenin 12'sinde yardım bekledik; gerçekten zordu. Ancak motorla izlenecek gün batımları hep eşsizdir. 
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Kosif Ailesi'nin genç kuşak ismi Hakan Kosif başarılı bir iş adamı olmasının yanı sıra sıkı bir kış sporları tutkunu. Birçok kış sporunu başarıyla yapan Hakan Kosif'in en büyük eğlencelerinden biri de kar motoruyla yaptığı safariler. Kosif, 

şu sıralar eşi Evelize Kosif ile ilk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor. 


e 
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MAVİ ADAMLARI 


secesinde 


Müzik, komedi, dans ve teknolojiyi bir araya getiren dünyacaünlü Blue Man Group'un nefes kesen şovu, izleyicilere eğlenceli bir gece yaşattı. 


| * Mustafa SOLAK - mustafa.solakealem.com.tr 
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X s5 BERRİN-OLGUN ZORLU 


FERHAT FERHANGİL. SEVİL SABANGI 


SEVİL SABANCI, 
ARKADAŞI FERHAT 
FERHANGİLLE 
GÖSTERİYİ İZLEDİ. 
HACI SABANCI İLE 
ARKADAŞI ZEYNEP 
NAZLI KAYI İSE BLUE 
MAN YAZILI MAVİ 
YAĞMURLUKLARLA 
OBJEKTİFİMİZE 
YANSIDILAR. 


ZEYNEP ÜSTÜNEL 
EMEK KÜLÜR 


—. 


li ALTUNİŞ, FUNDA FİLİPELİ ği 2 EDİP. GAN İLKBAKAR 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ii © PROF ESRAÇALICIOĞLU GÖSTERİYE YEĞENLERİYLE, BERRİN ESRA EKMEKÇİ, ESRA GALIGIOĞLU, ELİF EKMEKÇİ © 


OKÇU KIZIYLA, EDİP İLKBAHAR DA OĞLUYLA GELMİŞTİ. 


SELMA TÜRKEŞ 


Blue 
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Kn ANN: 7 e aş 
ASLI KUSEYAOĞLU MORİS, GEM, MERVE KOHEN © 


CEMİYETİN TANINMIŞ İSİMLERİ GÖSTERİYE BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ. 
ŞOVLARINI, YENİ HİKAYELERLE GÜNCELLEYEREK UZUN YILLAR DEVAM ETTİRİPTÜM DÜNYADA POPÜLER OLAN MAVİ ADAMLAR İZLEYİCİLERDEN BOL ALKIŞ ALDI. 
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SERDA-SEVDA BÜYÜKKOYUNGU. SAFFET EM 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NE TONGUÇ 


BEGÜM-ÖZGAN KARAMAKMUTOĞLU 


üm dünyada bir fenomene 
J dönüşen Blue Man Group, 

Zorlu PSM ve BKM iş birliğiyle İstanbul'da gerçekleşecek toplam 
16 şovunun ilkini geçtiğimiz 
hafta şaşırtıcı ve eğlenceli bir performansla gerçekleştirdi. Blue Man Group'un ilk gösterisine cemiyet, iş ve sanat dünyasının renkli isimleri büyük ilgi gösterdi. 
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı gösteriyi arkadaşı Ferhat Ferhangil ile birlikte izledi. Berrin- Olgun Zorlu çifti de gösteriyi izleyenler arasındaydı. 
Genç iş adamı Hacı Sabancı ve kız arkadaşı, üzerinde Blue Man 


SERENAY SARIKAYA 


Group yazan mavi yağmurluklarla gösteriyi seyretti. Selma Türkeş, Zeynep Üstünel, Edip İlkbahar, Emek Külür gibi seçkin isimler de objektifimize yansıdı. 1991'den 

bu yana gösterilerinde müzik, teknoloji ve komediyi harmanlayan ve yeniliklerle güncellenen Blue Man Group, dünya turnesi ekibi 

ile gerçekleştirdikleri şovlarının ilk gecesinde tam not aldı. Ekibin, gelişen teknolojilerle, yepyeni müziklerle ve taze hikayelerle donatılmış şovlarının hiçbiri, diğerine benzemiyor ve farklı kültürlere ve her yaş grubuna hitap ediyor. 


ALEMİ | 


TANJU KAVA,FİBEN ÖZBEK, MURAT DEREK, ÖZLEM ATKÜNAL. GÜLİDE BERKMAN 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MUHTAÇ ÇOCUKLAR VAKFI 


KORUNCUK 


VAKFINDAN 


Korunma ihtiyacındaki çocukların sevgi ile yetiştirilmesini amaçlayan Koruncuk Vakfı 14 Şubat'ta en büyük aşkları çocuklar için Deniz Müzesi'nde özel bir gece düzenledi. 


er çocuğun şefkat, sevgi ve anlayış görme, kısaca insan 


haysiyetine yakışır bir şekilde yaşama hakkı olduğuna inanan ve bunun için canla başla 59 yıldır çalışan Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Vakfı (Koruncuk), Denizbank 
ana sponsorluğunda, 14 
Şubat'a bambaşka bir anlam katan önemli bir etkinliğe imza attı. Koruncuk Vakfı Başkanı Figen Özbek ve Mütevelli 
Heyeti Üyesi Jülide Berkman'ın önderliğinde düzenlenen 


geceye Akkök Holding ve 
Perek Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş. de destek verdi. 
Etkinlikte cemiyet hayatının ünlü isimleri sevgiye en çok ihtiyaç duyan çocuklarımız için Deniz Müzesi'nde bir araya geldiler. Oylum Talu'nun sunuculuğunu üstlendiği gecenin geliri Koruncuk 
Vakfı'nın çalışmalarına bağışlandı. Sevginin en güzel haliyle ifade edildiği geceye piyanist Cana Gürmen ve çellist Çağ Erçağ'ın konseri eşlik etti. 


Mustafa SOLAK - Zafer TEKTAŞ 


BÜLGÜN TÜZÜN 
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NESLİBÜL AKSOV 


AHMET -EBRU KARAÇAM A TÜLAY MUTLU DÖLEN-İBRAMİM DÖLEN 


SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE DESTEĞİYLE BİLİNEN YILDIZ-PINAR ARAN, NESLİGÜL AKSOY, KENAN-SILVIA MAGRİPLİ ÇİFTİ DE DAVETTEYDİ. 


83 


i KURTBERTRAND BUÇAMALER 


GÜLBİN SİMİTÇİOĞLU 
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FRANSIZ SARAYI'NDA 


Tarihi Fransız Sarayı'nda, “Paris/İstanbul Mon Amour” teması ile düzenlenen geceye İstanbul cemiyetinin ünlü isimleri katıldı. 


ürkiye'nin Fransa 
J Başkonsolosu Bertrand 

Buchwalter ve Türk asıllı eşi Sülün Aykurt Buchwalter'in ev sahipliğinde düzenlenen geleneksel aşk etkinliği 
Amour LAB, Fransız Sarayı'nın arihi atmosferinde üçüncü kez “Paris/ İstanbul Mon 
Amour” teması ile gerçekleşti. 
Bertrand -Sülün Aykurt 
Buchwalter çifti davetlilerle yakından ilgilenirken, 
Bertrand Buchwalter'in akıcı bir Türkçe ile konuştuğu dikkat 


çekti. 14 Şubat Sevgililer 

Günü dolayısıyla düzenlenen ve aşkla ilgili tüm romantik detayları bir araya getiren 
Amour LAB etkinliği, tanınmış iş adamlarını ve cemiyetin renkli isimlerini buluşturdu. 
Paris ve İstanbul'un ön planda olduğu Amour LAB gecesinde ünlü Fransız ve Türk markalar da yer aldı. Aşkın, tutkunun rengi kırmızının hakim olduğu şık davet, geç saatlere kadar müzik ve eğlence ile devam etti. 


Zafer TEKTAŞ - zafertektas©alem.comir 


0 YASEMİNCHASAN BÜLENT KAHRAMAN 
BAŞARILI SANATÇI GÜNSELİ KATO VE FRANSA 


DEVLETİNDEN AKADEMİK PALMİYE NİŞANI ALMIŞ OLAN PROF. ARZU KUNT DA DAVETTEYDİ. 


MEHMET -AOULA KABBAB 
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YILDIZ GÜNER, FÜSUN KURAN 


“BİR DÜNYA ÇİÇEK”PROJESİYLE Gençlerin hayallerine destek 


Eğitime destek sağlamak amacıyla “Bir Dünya Çiçek” projesiyle, mutlu günlerimizde de gençlerin eğitimine destek sağlayan Türk Eğitim Vakfı (TEV), ünlü giyim markasıyla iş birliği yaptı. 


ismini verdiği yeni eğitim projesinin 

tanıtımına hız kesmeden devam ediyor. Vakıf, gençlere destek amacıyla oluşturulan proje için, ünlü giyim markası Edwards ile iş birliği yaptı. Türk Eğitim Vakfı'nın, mutlu gün kutlamalarında yenilikçi, şık ve bilinçli bir seçim olarak bağış karşılığı sunduğu “Bir Dünya Çiçek” projesi kapsamında tasarlanan 


J ürk Eğitim Vakfı, “Bir Dünya Çiçek” 


ALEMİ 


Zafer TEKTAŞ - zafertektasealem.com.tr 


dev çiçekleri, seçkin moda konseptinin temsilcisi Edwards'ın tüm mağazalarında görülebilecek.'TEV'in başlattığı gelenek sayesinde düğün, açılış, kokteyl gibi davetlere çiçek yerine yapacakları bağış ile “Bir Dünya Çiçek” gönderenler, bu bağışları ile eğitime katkı sağlayacaklar. Hem özel günlerde sevdiklerini mutlu etmek hem de çocukların eğitimini desteklemek isteyen herkes, “Bir Dünya Çiçek” konseptindeki 


çiçekleri diledikleri davete gönderebilecek. 
Projeyi tanıtım için Akmerkez Edwards Mağazasında gerçekleşen davette cemiyetin tanınmış isimleri bir araya geldi. 
Şık davet TEV Genel Müdürü Yıldız Güner ile RMK Classic CEO'su Füsun Kuran'ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Sevdiklerine “Bir Dünya Çiçek” panolarını gönderenler aynı zamanda gençlerimizin eğitimine büyük ölçüde katkı sağlamış olacaklar. 


, 


DİDEM BAĞRIAÇIK 


SONGÜL TOPRAK ÖZTAN 


“ | 
AYÇE ÖZATALAY, MEHMET ŞÜKRÜ TEKBAŞ, YILDIZ GÜNER 


İSTEYEN HERKES BAĞIŞ YAPARAK “BİR DÜNYA ÇİÇEK” KONSEPTİNDEKİ ÇİÇEKLERİ DİLEDİKLERİ DAVETE GÖNDEREREKTEV'E DESTEK SAĞLIYOR. 


ÜZLEM GÜSAR 
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Bam ARZU SABANCI 
REVNA DEMİRÖREN, FERYAL GÜLMAN 


ERKEKLERE ÖZEL 


Erkek mücevherinde özel tasarımlarıyla dikkat çeken marka, geçtiğimiz hafta düzenlediği bir davetle yeni koleksiyonunu tanıttı. 


iğnesi, bileklik, yüzük, kolye, el yapımı deri ürünler ve özel 

yapım tespih koleksiyonunu şık bir davetle cemiyetin renkli simalarına tanıttı. Markanın kurucusu Dilay Yıldız ve Feryal Gülman'ın ev sahipliğinde gerçekleşen davete Arzu Sabancı, Şebnem Çapa, Ruken Mızraklı, Revna Demirören, Beyza Uyanoğlu gibi seçkin isimler katıldı. Konukların şıklığı davete renk kattı. Sevdiklerine hediye almak isteyenler için şık seçenekler sunan davette misafirler, tasarımları beğeniyle incelediler. Davetlilere tasarımları hakkında bilgi veren Dilay Yıldız “ Mücevher sektöründe bir ilki gerçekleştirerek kurduğumuz The House Of Gallants markası, sadece erkeklere özel “sınırlı sayıda” üretilen ürünleri ile sektöre yeni bir soluk getirdi. Unisex modeller de üretmeye başladık. Son trend olan el yapımı derilerin üzerine konan siyah, kahverengi, beyaz pırlanta, yakut, safir taşlarla imal edilen bileklik ve kolyeler erkeklerin en favori aksesuarı olarak ilgi çekiyor” dedi. 


J he House of Gallants özel tasarım kol düğmeleri, kravat 


DİLA YALDIZ ARZU SAVBL BEYZA UYANOĞLU 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ŞEBNEM ÇAPA 


İSMET ALPARUT, FERYAL GÜLMAN, RUKEN MIZRAKLI 


CEMİYETİN SEÇKİN İSİMLERİNİ BULUŞTURAN DAVETTE ŞIKLIK RÜZGARI ESTİ. DAVETLİLER SEVDİKLERİNE HEDİYE 


k BEĞENMEK İÇİN KOLEKSİYONU YAKINDAN İNCELEDİ. 


ALEMİ | 


FARUK EGLAĞIBAŞI 


FARUK ECZACIBAŞI'NIN 
Teknoloji deneyimleri 
Daha Yeni Başlıyor 


Faruk Eczacıbaşı'nın “Daha Yeni Başlıyor” adlı kitabı, bu alanda yazılmış en kapsamlı, en dengeli ve en anlaşılır kitaplardan biri olarak değerlendiriliyor. 


Zafer TEKTAŞ - zafertektascalem.com.itr 


FARUK-FÜSUN EGZACIBAŞI 


FARUK ECZACIBAŞI'NIN EŞİ FÜSUN ECZACIBAŞI İLE KARDEŞİ ECZACIBAŞI HOLDİNG YÖNETİM 


KURULU BAŞKANI BÜLENT ECZACIBAŞI DA TANITIM DAVETİNDEYDİ. 


ürkiye Bilişim Vakfı Başkanı 
J Faruk Eczacıbaşı yeni kitabı 

“Daha Yeni Başlıyor”un tanıtımını geçtiğimiz hafta düzenlenen bir davetle yaptı. 
Kanyon alışveriş merkezinde düzenlenen davette Eczacıbaşı'nın eşi Füsun Eczacıbaşı da yer alarak eşine destek verdi. Koç Üniversitesi Yayınlarından teknoloji/sosyoloji kategorisinde yayınlanan kitap; Faruk Eczacıbaşı'nın iş ve teknoloji dünyasındaki kişisel deneyimlerinin yanı sıra, Türkiye'nin bu alanda yaşadığı dönüşümleri ve dünyadaki son gelişmeleri ele alıyor. Kitap, iletişim ve teknoloji dünyasındaki gelişmelerin ışığında, iyisi ve kötüsüyle gelecekte insanlığı nelerin beklediğini tartışmaya açıyor. Faruk 


Eczacıbaşı, “Daha Yeni Başlıyor”'da kendi kişisel deneyimlerinden, Eczacıbaşı Holding'in “*kompüter” 

serüveninden, Türkiye'nin geçirdiği dönüşümlerden ve dünyadaki son 


gelişme daha b giren te getirdik inceliyo 


konuyu ve cem 


Karanlık Taraf gibi başlıklar a irdeliyor. İş, sanat, akademi iyet hayatından renkli 


erden yola çıkarak; h üyük bir ivmeyle haya knolojik gelişmelerin 

erini ve götürdükleri r. Geleceğin dünyas 


3. 


er gün ımıza 


nda esneklik, Yakınsama, Ağ yapıs 


ve 


katıldığ 


tında 


isimlerin 


tanıtımda Bülent Eczacıbaşı da yer alırken; Faruk Eczac misafirlerle yakından ilgilenerek 

kitaplarını imzaladı. Kitabın tüm telif 


başı 


gelirleri, Faruk Eczacıbaşı tarafından Türkiye Bilişim Vakfı'na bağışlandı. 
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ALİ SABANGI, GKARLES FRJEŞ 


ürkiye ile Fransa arasındaki ekonomik J ilişkilere yaptığı katkı nedeniyle Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı ve Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sabancı'ya Fransa devleti Legion &'Honneur nişanı verdi. Geçtiğimiz hafta Beyoğlu'ndaki Fransa Sarayında düzenlenen davetin ev sahipliğini Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries ve İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter yaptı. Törene Sabancı Ailesi'nin yanı sıra, daha önce bu nişanı almış olan Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, TAV Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu 


ALEMİ 


ALİ SABANCI'YA 


“Tansa dan şeref nişanı 


Fransa Sarayında yapılan tören Sabancı Ailesi'nin birçok üyesini bir araya getirdi. 
Ali Sabancı'ya Legion d'Honneur'ü Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Charles Fies taktı. 


Başkanı Sani Şener, Koç Holding Başkanvekili Ali Koç, Hüsnü Özyeğin gibi çok sayıda ünlü 


iş adam 


ve cemiyet hayatının renkli isimleri 


katıldı. Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Charles Fries, “Bu akşam Fransa ve Türkiye arasındaki 


değerli i çalışma 


ve 


işkilerin hizmetinde yaptığınız özverili 


katkılarınıza minnettarlığımızı ifade 


etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Fransa 


Cumhuri 


bd 


ti, Napoleon Bonaparte tarafından 


ihdas edilen ve Fransa'nın en eski ve en 


saygın ni ile sizin li 


ya 


şanı olan Legion d'Honneur nişanı 


katlarınızı onurlandırmak istemiştir. 


Bu akşam size Fransa Cumhuriyeti'nin 


minnettarlığını ve şükranlarını ifade etmekten üyük bir mutluluk duyuyorum” dedi ve 

i Sabancı'ya şeref nişanını takdim etti. 

i Sabancı da konuşmasına “Bu akşam urada sevinçli bir tören icra ediyoruz; 

unu yapabilmemiz için bizim adımıza sınır tesinde savaşan Mehmetçiklerimiz var. 
ehitlerimiz var, onlara Allah'tan rahmet iliyorum. Gazilerimiz var onlara da acil şifalar liyorum” sözleriyle konuşmasına başladı 

ve “Bu, ailemizde üçüncü Legion d'Honneur nişanı. Beni bu nişan ile onurlandırdığınız için teşekkür ederim” dedi. 


RAOYGUUPLE 


RAHMİ KOÇ, ALİ KOÇ, ALİ SABANCI ., HÜSNÜ ÖZYEĞİN, SANİ ŞENER 


TÖRENE DAHA ÖNCE BU ŞEREF NİŞANINI ALMIŞ OLAN RAHMİ KOÇ VE SANİ ŞENER DE KATILDI. 
ALİ SABANCI KONUŞMASINDA “BİZİM AİLEDE ÜÇÜNCÜ LEGION D'HONNEUR'Ü BEN ALDIM” DEDİ. 


ME 


EMRECAN SABANCI, CAN KÖSEOĞLU, HAYIRLI- ŞEVKET. VUSLAT-ALİ SABANCI, KAZIM-IRMAK KÖSEOĞLU, FETHİ KAMIŞLI, ZEYNEP KÖSEOĞLU, ERHAN MAMIŞLI 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İDİL FIRAT 


Val 
HANDE ŞEKERGİLER 
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MUSTAFA ÇETİNER 


ASLI ORTAKMAÇ 


ANLAMLI PROJEYE 


Kanser hastalarına destek olmak 

ve farkındalık yaratmak amacıyla 

düzenlenen müzayedede, Hande Şekerciler'in kadın heykeli satışa sunuldu. 


lidor'un, kanser hastalığına 
- farkındalık yaratmak ve 

kanser tedavisi görenlere destek olmak için çıktığı yolculuğa ünlü isimler destek verdi. Geçtiğimiz hafta Gaia Gallery'de destek amaçlı düzenlenen müzayedede cemiyetin tanınmış isimleri bir araya geldi. “Farkında Ol Destek Ol diyerek davete katılan Belçim Bilgin'in de aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim, Kanser Savaşçıları Derneği'nin “Saçım Saçın Olsun” projesine destek vererek, kanser hastalarına “yanındayım” mesajı verdi. 
Kanser hastalığı ile mücadele 


eden kadınların yanında olmak amacıyla başarılı heykeltıraş Hande Şekerciler, “Ecstasy” serisine ek olarak özel bir heykel tasarladı. Davette, birlik ve dayanışma içinde olmanın önemi de vurgulandı. Yaşadıkları zorluklar karşısında birbirine destek olmak isteyen kadınların gücünü ve dayanışmasını yansıtan, Hande Şekerciler imzalı heykel, müzayedede satışa sunuldu. Kadınların gücünü ve dayanışmasını simgeleyen heykel 20 bin dolara bir yardımsever tarafından satın alınarak Kanser Savaşçıları Derneği'ne bağışlandı. 


REZERVASYONUNU 
HEMEN YAPTIR, 

9 AYA VARAN 
TAKSİT AVANTAJIYLA 
TATİLİNİ SÜPER YAŞA. 


GP Kor 


SAHİKA ERGÜMEN 


BAŞAK DİLER TATLITUĞ 


BABA OĞUL HİKAYESİNE 


RENKLİ GALA 


Kıvanç Tatlıtuğ'un başrol oynadığı duygusal bir baba oğul hikayesini anlatan 'Hadi Be Oğlum' filmi renkli bir galayla vizyona girdi. 


. . 

ç kuşak baba oğul hikayesini 
U özgün bir senaryoyla 

beyazperdeye taşıyan Hadi 
Be Oğlum filminin galası geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Kıvanç Tatlıtuğ, Büşra Develi, Yücel Erten ve Alihan Türkdemir'in başrollerini paylaştığı Hadi Be Oğlum'un galası Kanyon Cinemaximum'da düzenlendi. 
Sanat ve iş dünyasından pek çok ismin davetli olduğu gecenin kırmızı halı töreninde yıldızlar geçidi yaşandı. Bir babanın, oğlunu hayata bağlamak ve onunla iletişim kurabilmek için büyük bir emekle verdiği mücadeleyi, cesaret ve azmi beyazperdeye taşıyan filmin galasında filme hayat veren ekip oldukça heyecanlıydı. Başak Dizer Tatlıtuğ, bu önemli gününde eşi 


Kıvanç Tatlıtuğ'a destek veriyordu. 
Cemiyet ve sanat dünyasının yoğun ilgi gösterdiği galaya katılanlar arasında Önder Öztarhan, Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal, Tolga Çevik gibi ünlü isimler objektifimize yansıdı. Bir baba oğul hikayesinin anlatıldığı filmin baş karakteri, bir balıkçı olan Ali (Kıvanç Tatlıtuğ), hayatını küçük oğlu Efe'ye adamıştır. 
Ama Efe diğer çocuklardan farklıdır. 
Babasıyla bağ kuramayan Efe, gülüp oynayan, duyduklarına tepki verebilen bir çocuk değildir. Ali, oğluyla bağ kurmaya çalıştıkça daha da yalnız hisseder. Babasının, annesinin ve sevdiği kadının anılarıyla dopdolu olan acılı babanın oğluna duyduğu sevgi, ikisinin de hayatına yön verecektir. 


Zafer TEKTAŞ - zafertektas©alem.comir 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MANGUEİRA SAMBA OKULU 


Güney yarım küreyi ısıtan 


Bu yıl 9-17 Şubat tarihleri arasında yapılan Rio Karnavalı boyunca müzik ve eğlencenin temposu hiç düşmedi. Karnavalın nabzı ise Sambadrome Meydanı'nda attı. Meydanda 


görkemli bir geçit yapan samba okulu dansçıları, coşkulu danslarıyla seyredenleri büyüledi. 


ubat ayında kuzey yarım küreyi kar örtüsü kaplarken, güneyde Rio de Janeiro şehrini geleneksel Rio karnavalı ısıtır. Rengarenk tüyler, pullarla süslenmiş egzotik kostümler ve ritmik danslarıyla Sambadrome Meydanı'ndan geçit yapan samba okulları karnaval ateşini yakar. 
Dünyanın dört bir yanından gelmiş turistler ve tüm Riolular kendilerini dansın ve müziğin çekimine bırakır. Samba dansçıları kendilerini seyredenleri büyülenmişcesine etkilemekte çok hünerlidir. 
Zengini yoksulu herkes kendi ortamlarındaki karnaval balolarında gönüllerince dans edip eğlenir. Yüzyıllar önce Portekizliler tarafından Brezilya'ya getirilen Afrikalı kölelerin geliştirdiği samba dansı tüm karnavalı fetheder. Karnaval boyunca en görkemli balo, Copacabana Palace Hotel'deki Büyülü Balo'da yaşanır ama Rio sokaklarında da birçok karnaval balosu düzenlenir. Dünyanın dört bir yanından gelen turistler bu coşkuya katılır. Müzik, eğlence dolu bir haftalık coşkulu kutlama boyunca sokaklarda dans edilir, dans kulüpleri dolup taşar. Karnavalın 


Zülal ÜNALDI - zulal.unaldialem.comtr 


nabzı Sambadrome Meydanı'nda atar. Bütün bir yıl boyunca gösteri için hazırlık yapan samba okullarının, Sambadrome'da görkemli geçitlerini binlerce kişi tribünlerden seyreder. 
İsteyenler dansçılarla fotoğraf çektirir. Samba okullarında dans öğrenmek isteyenler için özel 


dersler de verilir. Rio Karnavalı'nın kökeni 1600'lü yıllara kadar uzanır, o yıllarda maskeli baloların düzenlendiği bir etkinlikti. Yıllar içinde karnaval sokak partileriyle renklenerek gelişti. Seçkinler sınıfı karnavala katılmaya başladı. 18001 yıllarda ise bir İtalyan büyükelçinin eşinin düzenlediği Rio Karnavalı'na katılanlar vals ve polka ezgileriyle dans ederek eğlendi. 1900lü yıllarda sokak partileri Rio'da daha popüler hale gelirken, Rio'nun kenar mahallerindeki dansa meraklı kişiler bir araya gelerek samba dans okulları kurmaya başladı. Orada yetişen dansçılar her yıl büyük bir heyecanla Sambadrome Meydanında geçit yapmak için hazırlanmaya başladı. Bu samba okullarına grup ruhuyla öncülük eden Mangusira okulu, Rio çevresinden gelen yetenekli dansçılardan oluşuyordu. Mangueira samba okulu bugün de Sambadrome geçidinin en popüler okulları arasında yer alır. Grande Rio, Vila Isabel Samba Okulu, Mocidade okulları da ünlüdür. Samba okullarının bu haklı şöhretinin arkasında büyük bir emek yatar. 
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İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı basın toplantısında “İstanbul'un sanat yaşamını zenginleştiriyoruz” dedi. 


stanbul Kültür Sanat Vakfı 

(İKSV) tarafından düzenlenen 

İstanbul Müzik Festivali 23 
Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sahnede müziği icra edenleri, koltuklarındaki dinleyicileri ve perde arkasındaki destekçileriyle 46. yılına giren İstanbul Müzik Festivali, bu yıl “Aile Bağları” temasını merkezine alan bir programla müzikseverlerin karşısına çıkacak. La Scala Filarmoni Orkestrası, mezzosoprano Joyce DiDonato ve Mischa Maisky gibi yıldız isimleri ağırlayacak estival, özel projelere de ev sahipliği yapacak. E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. sponsorluğunda düzenlenen 46. İstanbul Müzik Festivali'nin programı geçtiğimiz hafta Yapı Kredi Kültür Sanat'ta yapılan bir basın toplantısıyla duyuruldu. Toplantıya İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Elginkan Topluluğu İcra Meclisi Başkanı ve E.C.A. Presdöküm 


Sancar Kemal DEMİR - sancar.demir&alem.comir 


46. İSTANBUL 
MÜZİK FESTİVALİ 
46rn ISTANBUL MUSTC FESTİYM 
25 MAYIS MAY 


Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen ve İstanbul Müzik Festivali Direktörü ve İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak konuşmacı olarak katıldı. — 


YEŞİM GÜRER OYMAK. GAVE AKÇGEN, BÜLENT EGZACIBAŞI 


ANITA, VUOLA, OHORSANG OHAN 


İlkbahar-Yaz Koleksiyonu'nda, romantizm ve cazibenin birleştiği tasarımlarda gelinlikler ve gece elbiseleri ön plandaydı. 


leg Cassini Kreatif Direktörü Viola Chan, (©) Viola Chan Premium markasının İlkbahar- 

Yaz Koleksiyonu'nu geçtiğimiz hafta Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen görkemli bir defileyle sundu. Markanın sahibi Moty Kafry ve CEO'su Jeff Zelenko da defileyi heyecanla izlediler. 
Viola Chan ailesi de yalnız bırakmadı. Chorsang Chan ve eşi Anita Chan, kızlarına bu özel gecede destek oldular. Tasarımlarda romantik ve 


maksimal kalıplar ön plandaydı. Gelinlikten gece elbisesine 35 adet tasarımın sunulduğu defileye moda ve sanat dünyasından ünlü isimler katıldı. 
Tasarımcı, romantik esintili güçlü kalıpları incelikli işçilikle birleştirmiş. Üç boyutlu çiçekler, saray düğünlerine gönderme yapan asimetrik kesim tüylü kumaşlar, boncuk işlemeler, transparan yaka detayları ve saçlarda kullanılan aksesuarlar dikkat çekti. 


Sancar Kemal DEMİR - sancar.demir&alem.comir 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2000'li yılların başında giydiğiniz denim'leri hatırlıyor musunuz? İşte onlar geri döndü! Ama tabi Tom Ford, Ralph Lauren ve Nina Ricci'nin elinden geçerek... Jean'ler artık çok daha şıklar! 


Lara MUTLU - lara.mutluGalem.comir / Fotoğraf: Getty Images Türkiye 


RALPH LAUREN 
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LAGENT 
BY AGENT 
PROVOCATEUR, mayo 


e 

SANT | 
LAURENT, | pantolon 


DOLCE & 
GABBANA, büstiyer 


BALENCİAGA, ceket 


Denim kumaşı hiç bu kadar kusursuz olmamıştı. Üzerinize oturan modeller ile cool ama bir o kadar da hanım hanımcık bir görüntü yaratmanız mümkün. 


GUCCİ, çanta 


TOD'S, ayakkabı 


GIVENCHY, salopet 
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BRUNELLO 
CUCINELLİ, ceket 


e ai l 
| 
a: 
Ae! i < K.* 
di © ALEXANDER 
<A ağ WANG, 
SN ayakkabı 


ez dn 


James Dean ve stilinden ilham almamak mümkün mü? Dean'in stilinin vazgeçilmezi pek tabii jean'lleriydi. 


CHARLOTTE 
OLYMPIA, ayakkabı 


MAJE, şort 


STELLA 
MCCARTNEY, elbise 
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Yasemin Özilhan 


“Huzur ve sağlık varsa lüksün anlamı oluyor. Bunlar olmadığı zaman istediğiniz yerde olun hiçbir şeyin tadına varamazsınız diyen Yasemin Özilhan hayatına renk katan lüksleri ALEM'e anlattı. 


Lara MUTLU - lara.mutlu6alem.com.tr 


Sahip olmayı hayal ettiğiniz sanat eseri? 
Julian Opie. 


, Asla hayır | | Gün içindeki diyemeyeceğiniz yemek? küçük lüksleriniz? 
Yaprak sarma. p ' Hamam ve masaj. 
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— şehirleriniz? 


zuma açi Milano ve 
Vintage gözlük koleksiyonu hi . 
yapıyorum. Eşim sayesinde tesbih ve baston koleksiyonu da yapmaya başladım. 


En sevdiğiniz sehpa üstü kitapları? Massage make Assouline'in tüm kitapları. ve ni Ee Blus 


E / 4 .<, ğ > 4 a , ik a  E JAYEIDO 
72 tü : ; Vazgeçilmez ui İ 
JULTA.GHAPLIN güzellik Firming Massage Mask | N . N ürünleriniz? Masgue de Massage Raffermissant Shiseido Firming 
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Simdi ve daima! 


Modası asla geçmeyen yegane modâ rçalarından biri hiç kuşkusuz leopar Mictoria Beckham da geçtiğimiz hafta New York Moda Haftası'nda sunduğu Sonbahar-Kış 2018/2019 defilesinde bunu kanıtladı. Beckham'ın bu look'undan 

ilam alarak leopar desenli bir parçaya yatırım yapmaya ne dersiniz? 


Lara MUTLU - lara.mutlucalem.comr 


Maje, 20. doğum gününü kutluyor. 
Yeni yaşını, Fas'ta dostluk, Pariste aile hayatı ve İngiltere'de sevgi temalarıyla kutlayan marka, yeni nesil sanatçı, fotoğrafçı, ressam ve video yapımcılarını kampanyasında bir araya getiriyor. 


SAINT LAURENT, Yepyeni bir güneş gözlüğü gözlük modası başladı! Şu andan itloaren yeni bir güneş 

gözlüğüne yatırım yapmayı planlıyorsanız üçgen ve yatay olanlara şans verin. Saint 

Laurent, George Keburia vele 

Specs gözde markalardan. 


LE SPECS, gözlük 


GEORGE 
KEBURLA, gözlük 


GIĞI HADID 


Feminen 


lüks! 


Grisogono'nun 

yeni Allegra saati, lellşkeleliiiee'ox mücevheri andırıyor. 
Fawaz Gruosi relçelilateloiai tasarlanan saat, feminenliğe övgü niyetinde. 


107 


$ dü 


pi 


Çok amaçlı nostalji 


İngiliz tasarım markası Chase and Wonder, e-posta yerine kartpostal yollamayı sevenler için hazırladığı tasarımlarla nostalji yaşatıyor. Bu tasarımı kartpostal olarak kullanmak istemezseniz, harfleri karttan çıkarıp çantanıza, giydiklerinizin üzerine ya da yakanıza da takabiliyorsunuz. 


| 
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iç 


esi o adreslerinden biri. 40. 


2014 yılında şimdiki adın otel, Fransa'nın 
Provans bölgesinin en lüks konaklama 


de Gordes'nin şimdiki sı hik Versailles'da bir şatoyu otel ha hazırlanıyor. 


Fotoğraf: Rambert 


Her şey çocuklar için 


Ünlü müzayede evi Phillips ve Bacs & Russo iş birliğinde 12 ve 15 Mayıs'ta saat açık artırması düzenleniyor. A. Lange & Söhne 1815'in “Homage to Walter Lange” ismini taşıyan modeli paslanmaz çelik kasası ve siyah mine kadranıyla açık artırmanın gözdelerinden. 
Açık artırmadan elde edilecek gelir ise, Children Action Vakfı'na bağışlanarak dünya çapındaki ihtiyaç içindeki çocuklar ve gençlerin ameliyat ihtiyaçlarını giderecek. 
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Fotoğraf: Getty Images Türkiye 


Renklere özgürlük 


Geçmişte kombin oluştururken birbirine uygun tonlarda parçaları bir araya getirmek önemliyken, şimdilerde en alışılmadık renkleri buluşturmak bile normal karşılanıyor. Rosie Huntington - Whiteley, siyah Rta rugan pantolonu ve Wolford body'sini beyaz Gianvito Rossi botlar, mavi Burberry palto ve sarı Loewe çanta ile tamamlayarak havalı bir kombin yaratmış. 

Ayça BARUTTANMAN - ayca.tanman€alem.comir 


J. Crew suni kürk, Loewe çanta ve Alexander 
Wang botlar ile spor şık bir kombin yaratabilirsiniz. 


f ! 


«» | pi 
. kama . v 
> se” e Modelin mavi paltosu ROSIE HUNTINGTON - WHITELEY Burberry imzalı. 
Bahara ilk Mile Saks Potts suni kürk, 


2018 İlkbahar/Yaz 
Koleksiyonlarında çiçekler başrolde. 


JW. Anderson çanta 

ve Laurence Dacade , İl botlar çarpıcı olmaktan | korkmayanlar için ideal üçlü. 


pe 

” m ( I i r GEN 
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>. ' np 

KATE , : 
SPADE, küpe mm 


NO 


Hit parçalar 
En sade kombinlerinize bile sarı bir parçayla neşe katabilirsiniz. 


/ 


BERRİN OKÇU 


DIANE VON 
FURSTENBERG, suni kürk 


VETEMENTS, mont 
Yalamanı Nakl i Ni Ye e Ke Di ai mili, ve Brandon MâxWellimzal « ( ©. “© ŞMICHELLEMONAGHAN Sezonun gizli kahramanlarından sarı, New York Moda Haftası'nda hem sokakları hem de elek podyumu etkisi altına aldı. 2018/2019 Sonbahar/ Kış Koleksiyonları'nda geniş yer bulan sarı, sokak wğ, Eb ğ stiliyle dikkat çeken isimlerin de tercihi oldu. Bella £ “x.“ A Hadid, siyah kombinine sarı oversize montuyla a > ie hareket katmış. Oyuncu Michelle Monaghan, Los Angeles'ta katıldığı davettte Brandon Maxwell fa (osarmı pantolonu ve bluzuyla göz alıcı. Cemiyetin Gi 


zarif isimlerinden Berrin Okçu ise sarı etek ve ceketiyle kışın kasvetine karşı koyuyor. 


BELLA HADID 


Fotoğraflar: Getty Images Türkiy 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Bahara çeyrek var. Spora başlamanın tam sırası! Yoga, golf ya da sadece yürüyüş... Siz hangisini tercih edersiniz? 


Lara MUTLU - lara.mutlu©alem.com.tr 


“Yoga, kendime ait, mutlu olduğum, nefes aldığım bir zaman dilimi. Tüm bedenim hareket içindeyken, zihnimin sakinleştiği bir pratik. Aynı zamanda hocalık yaptığım için paylaşmak ve bir şeyler katmak da demek benim için.” 


TORY SPORT, sweatshirt 


BALLET 
BEAUTIFUL, body 


MZ WALLACE, yoga matı 


NIKE, spor ayakkabı 


e <p < 


İ e e rr hikhdkk 
İs akla) TI va. j 
NO KAOI, 

yoga matı 


ADI FENDİ FE 


FENDİ, body 
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DEKAN 
BENARDETE 


“Golf benim için doğanın her halini, nefes almanın, bedensel ve zihinsel dinlenmenin derin rahatlamasını hissetmem anlamına geliyor. Kendimi mutlu etmek için yaptığım olağanüstü bir hobi. Dış dünya ile bağlantımın tamamıyla kesilmesi.” 


LİL 


ALAİA, elbise 


VETOİLE 
SPORT, etek 


PRADA, çanta 


HERMES APPLE 
WATCH, saat amaa KL a AN, 
> KATE SPADE, sweater —— a 
STANDREW, to 


NIKE, ayakkabı 


işaretleyici set 
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Nâ 


“Sporun ve 


yürüyüşün / daha doğrusu pg İ j 


hareket etmenin rı» 
iyileştirici gücüne çok inanıyorum.” i 


ADIDAS, sweatshirt 


ENAM, BALENCİAGA, pi N kasket 


© 


LUCAS 
HUGH, üst 


NIKE, atlet 
25 lm 


APLATHLETIC PROPULSION 
LABS, ayakkabı 


İSTANBUL 


seramık 


banyo mutfak 


WWWw.unicera.com |SİPYj ceramic bathroom kitchen fair 


2/ Şubat February 20 18 
03 Mart March 


CNREXPO 


YEŞİLKÖY-İSTANBUL 


BEZ () cnrunicera 


Ziyaret Saatleri / Visiting Hours 
27 Şubat / Feb. - O2 Mart / Mar. 10:00-19:00 
03 Mart / Mar. 10:00 - 18:00 


Davetiye 


, Invitation 
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ORGANIZED WITH THE AUDIT OF TOBB (THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF TURKEY) IN ACCORDANCE WITH THE LAW NO.5174 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l5 yıl boyunca dünyanın en çok kazanan modeli unvanını kimseye kaptırmayan Gisele Bündchen, yeni kampanyasında kendi gerçeğini yansıtıyor: Kendine güvenen, güçlü ve sevecen bir kadın. 


Ayça BARUTTANMA 


talya'nın ünlü iç giyim markası Intimissimi, ses getiren reklam kampanyalarına 

bir yenisini daha ekledi. Bir önceki kampanya İnsideandout'un devamı niteliğindeki Güçlü Kadınların yıldızları Brezilyalı top model Gisele Bündchen ve influencer Chiara Ferragni. 2018 İlkbahar/ Yaz Kampanyası için usta fotoğrafçı Maria 
Testino'ya poz veren Gisele Bündchen, 14 
yaşında Sao Paola'da hamburger yerken keşfedildi ve aynı yıl New York'ta kariyerine başladı. 90'ların unutulmaz isimleri Claudia Schiffer ve Naomi Campbell'in ardından 2000'li yıllara damgasını vuran Bündchen, 


adını markaya dönüştürmeyi başardı ve 

5 yıl boyunca Dünyanın En Çok Kazanan 
odeli unvanını kimseye kaptırmadı. 

Amerikan futbolunun yıldız isimlerinden Tom 

Brady ile evliliğinden Benjamin ve Vivian 

adında iki çocuğu olan 37 yaşındaki Gisele 

Bündchen sorularımızı yanıtladı. 


Intimissimi'nin iç giyim kampanyasında iç giyim parçalarına yer vermeme kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Günümüz toplumunda bu stratejinin nasıl bir etkisi olur sizce? 

Bu fikri çok sevdim ve bir iç giyim 


- ayca.tanman©alem.comir / Fotoğraflar: Barwerd Van Der Plas 


kampanyası için çok yenilikçi bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Daha samimi hissettiriyor ve birçok şey hayal gücüne kalıyor. Bu kadının ne tarz iç giyim parçalarını tercih edeceğini düşünürken buluyorsunuz kendinizi. İç giyim parçalarını görmemenin gizemli bir güzellik kattığını düşünüyorum. 


Kampanya çekimlerinde sette geçirdiğiniz zamandan aklınızda kalan özel bir an var mı? 

Çekimlerde o kadar eğlendik ki, kendimi hiç çalışıyormuş gibi hissetmedim. 


4 yaşında 
hamburgercide keşfedilen Gisele 
Bündchen, 

adını markaya dönüştürmeyi başardı. 
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Moda 


Çocukluğundan beri yeşille iç içe yaşayan 


model, doğada vakit E 


seçirmenin sihirli olduğunu düşünüyor. | 
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Sizce Güçlü Kadınları tanımlayan en belirgin özellikler neler? 

Kendi gerçeğini yaşaması ve kendine güvenmesi; aynı anda hem sevecen, 

hem güçlü hem de nazik olmayı başarabilmesi. 


Dünyanın farklı noktalarında yaşayan milyonlarca kadın için bir rol modelsiniz. Sizin rol modeliniz kim? 

Annem bana her zaman ilham verdi. 
Ayrıca Rahibe Teresa, Jane Goodalı, Helen Keeler ve Eartha Kittle her zaman hayranlık duydum. Her biri çok özel ve kendi gerçeğini yaşayan güçlü kadınlara örnek gösterilecek isimler. 


Kendinize daha çok güvenmenizi sağladığı için özellikle tercih ettiğiniz bir iç giyim parçası var mı? 

Ruh halime ve ortama göre değişir. Ama genellikle organik koton giyerim ve özel günlerde ise dantel tercih ederim. 


İç giyimle ilişkiniz nasıl? 

Günlük hayatımda önceliğim rahat olmak. Ama iç giyim harika bir tamamlayıcı olabiliyor ve ruh halini 


belirlemekte son derece etkili. 


Dünyaya ve yeşile verdiğiniz önem ne zaman sizin için yaşam tarzına dönüştü? 

Çocukluğumdan bu yana doğayla iç içe oldum ve hep özel bir bağ hissettim. Bana göre hepimiz doğanın bir parçasıyız 

ve güzel dünyamızı onurlandırmak ve beslemek son derece doğal. Herkesin doğayla yakınlık kurmasını ve bunun nasıl sihirli olduğunu hissetmesini isterim. 


Süper model, girişimci, anne, eş, aktivist ve ikon... Sizin için sırada ne var? 

Kendimizi tanımanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Kendimi daha iyi tanımak ve çocuklarım için olabildiğince iyi bir ayna olmak istiyorum. 


10 yıl sonra kendinizi nerede 
görüyorsunuz? 

Doğa için bir ses olmaya devam etmek ve tutkulu olduğum her konu hakkında bilinç oluşturmak istiyorum. Öğrenmeye, gelişmeye, kendi gerçeğimi yaşamaya devam etmeyi ve süreçte öğrendiklerimi paylaşmayı istiyorum. 


Moda blogger olarak adını duyurduktan sonra kendi markasını yaratan 
Chiara Ferragni, Intimissimi kampanyasının diğer 

yüzü. Sosyal medyanın 

en etkili isimlerinden biri olen Feel, Şinnellleree heyecanla ilk çocuğunun doğumunu bekliyor. 
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İki kız kardeş Cansu Turan ve Burcu Turgut ile bir araya gelerek stilleri ve birlikte yarattıkları Portrait of a Lady markası üzerine konuştuk. 


Lara MUTLU - lara.mutlu©alem.comir / Fotoğroflar: Pınar GEDİKÖZER 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arattıkları Portrait of a Lady (POL) markasıyla büyük çıkış yakalayan ve stillerini Moda ve Ötesi adlı bloglarında paylaşan iki kız kardeş Cansu Turan ve Burcu Turgut ile evlerinde bir araya gelerek eklektik stillerini inceledik. 


POL markası ne zaman, nasıl ortaya çıktı? 
Cansu TURAN: Moda tasarım üzerine eğitim alıp Londra Marangoni'de satın alma master yaptıktan sonra Demsa Group'da kadın giyim buyer'ı olarak dört yıl çalıştım. Bu tecrübem sayesinde hangi ürünün iyi sattığını ve nelere ihtiyaç olduğunu gözlemleme şansım oldu. 
Böylece markamız Portrait of a Lady (POL) 2016 
yılının son ayında kuruldu. 

Burcu TURGUT: London College of Fashion'da da marka yönetimi üzerine eğitim aldıktan sonra Londra'da kalıp Mawi'de basın ve pazarlama departmanlarında uzun bir 

dönem çalıştım. Bu esnada Cansu'yla beraber kurduğumuz bloğumuz Moda ve Ötesi ile de kendi stilimizi paylaşmaya başladık. Benim basın ve pazarlama geçmişim ile Cansu'nun satın alma tecrübesinin bir araya gelmesiyle de kendi markamızı kurmak için ilk adımları attık. 


Tasarımlarınız için nereden yola çıkıyorsunuz? 

CI: Sanatın dahil olduğu her işten etkileniyorum. Özellikle Gaudi'nin eserleri bana her zaman ilham verir çünkü eserlerinde zaman kavramından çok hayal gücü vardır. 
BI: Şehirler ve insanlar başta olmak üzere hayal gücümü hissedebildiğim her şey bana esin kaynağı olabilir. 


Stilinizi nasıl ifade edersiniz? 

CI: Zamansız parçaları sezonun trendleriyle birleştirerek kullanmayı severim. 

BI: Klasik, naturel, özgün... Günlük hayatımda rahatlık ve doğallıktan yanayım. Bir jean, kazak ve sneaker ile benden mutlusu yoktur. Bir deri ceket ve stiletto'yla akşama devam edebilirim. 


Bugüne kadar duyduğunuz en iyi stil tavsiyesi neydi? 

C.I: Alessandra Rich bana kendi tasarımı küpelerini hediye ederken aksesuar kullanmanın önemi vurgulamıştı. 

BT: Coco Chanel'in “Sadelik, gerçek zarafetin tek ilkesidir” lafı. 


Sanatın dahil olduğu her işten etkileniyorum. Özellikle Gaudi'nin eserleri bana her zaman ilham verir, çünkü eserlerin de zaman kavramından çok hayal gücü vardır: -Cansu TURAN 
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“Tasarım 
MOİOMUZ, süçlü, zamansız 


ve doğal. 


Gardırobunuzda en çok neler bulunur? 
Ceketler, deri pantolonlar, siyah jean'ler ve oversize kazaklar olmazsa olmazım. 
Blazer, jean ve deri ceketler vazgeçilmezlerim. 


Almaktan asla bıkmayacağınız parçalar neler? 

Çanta, ceket ve güneş gözlüğü almaktan bıkmam. 

Diş giyime olan ilgimden vazgeçemem sanırım. 


Mücevherlere ne kadar meraklısınız? 
Hikayesi olan, geçmişten izler taşıyan mücevherleri seviyorum. Son yıllarda art deco parçalara bayılıyorum. En çok bilezik takmayı 

seviyorum. 

En çok küpe takmayı severim; yüze güzel bir ışık verdiğini düşünüyorum. Mücevherde maneviyata çok önem veririm. Bana hediye edilmiş bir takıyı olabildiğince üzerimde taşımak isterim; güzel enerjisine çok inanırım bu sebeple hiç çıkarmadığım bileziklerim vardır. 


Koleksiyonlarını merakla takip ettiğiniz favori tasarımcılarınız kimler? 
Alessandra Rich ve Jonathan Anderson koleksiyonlarını en heyecanla takip ettiğim isimlerin başında geliyor. 
David Koma ve Hedi Slimane favori isimlerimden. 


Hayatta size en çok ne ilham verir? 
Seyahatlerim benim en büyük ilham kaynağım. 
Yeni yerler görmek benim en büyük ilham kaynağım. Bunun dışında okuduğum bir satır, izlediğim bir sahne, bir duruş, bir gülüş 


hepsinden ilham alabilirim. Hayal gücümün çok gelişmiş olduğuna inanıyorum. 


Sanat eserlerine ne kadar meraklısınız? 

Sergi, galeri ve müzeleri sık takip ederim. 
Çağdaş sanatçılardan David Krakov'un eserlerini çok beğeniyorum. Özellikle kalıpların dışında düşünmeyi farklı şekillerde anlattığı “Thinking outside the box' isimli tabloları benim favorilerimden. 

Lorenzo Guinn'in heykellerini çok heyecanla takip ediyorum. Ellerin; sevme, nefret etme, yaratma ve yok etme gibi pek çok güce sahip olduğunu düşündüğü için eserlerini genellikle insan eli üzerine yapıyor. 
Heykellerinden benim favorim, Venedik'te Grand Canal üzerinde bulunan ve küresel ısınmaya bağlı olarak şehirde yükselen su seviyesine dikkat çekmeyi amaçlayan heykelidir. 


Hayatınıza renk katan lüksleriniz neler? 
Kendime ayırdığım zamanlarda yenilenmek ve dinlenmek için seyahat etmek. 
Eşimle seyahat edip yeni yerler keşfetmek ve farklı lezzetler denemek. 


Favori seyahat rotalarınız nereler? 
Güney Fransa ve New York'un yeri bende ayrıdır. 
Uzun yıllar yasadığım Londra ve Los Angeles benim için çok özel. 


Favori sehpa üstü kitaplarınız hangileri? 
Farklı yerler keştetmekten çok keyif aldığım için 100 Get Aways ve Great Escapes Europe kitapları her zaman sehpamın üstündedir. 
Leonardo Da Vinci'nin bütün çizimlerinin ve resimlerinin yer aldığı kitap favorilerimden. 
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16 BOHAN 


Haute couture'de 


Bohan devri 


Assouline'in Dior'un /0. yılı şerefine çıkardığı antoloji, üçüncü kitapla devam ediyor. 
“Dior by Marc Bohan”, Yves Saint Laurent'ın ani gidişinin ardından I9öl'de göreve başlayan ve 1989'a kadar kreatif direktörlüğe devam eden Marc Bohan'ın çalışmalarına odaklanıyor. 


ior modaevi 70. yılını Assouline'in çıkardığı ve markanın tarihinde derin izler bırakan yedi tasarımcının çalışmalarına ithaf edilen yedi kitapla kutluyor. Antoloji, markanın efsane kurucusu Christian Dior ve Yves Saint Laurent'ın ardından 1961-1989 yılları arasında kreatif direktörlük yapan 


Ayça BARUT TANMAN - aycatanmanGalem.comir 


Marc Bohan'ı konu alan üçüncü kitapla devam ediyor. Yves Saint Laurent'ın ani gidişinin ardından göreve başlayan Marc Bohan, tasarımlarıyla Amerikan jet set'ini, kraliyet aileleri üyelerini ve beyazperdenin ünlü yıldızlarını giydirdi. Laziz Hamami'nin fotoğraflarıyla süslü kitapta Marc Bohan'ın 
1961 tarihli Slim Line koleksiyonundan 


989'daki Year of India koleksiyonuna kadar geçen süreçte tasarladığı unutulmaz couture tasarımlar yer alıyor. Gazeteci Jeröme Hanover'ın tasarımlar hakkındaki anekdotları fotoğraflara eşlik ediyor. Antoloji Marc Bohan'ın ardından Gianfranco Ferre, John Galliano, Raf Simmons ve Maria Grazia Chiuri'yi konu alan kitaplarla devam edecek. 


Marc Bohan imzalı Dior koleksiyonlarında zarif ve feminen tasarımlar ön planda. 


1969 İlkbahar/Yaz Haute Couture 
Koleksiyonu'ndan trapez formlu mini elbise. 


1983 İlkbahar/Yaz Haute Couture 
Koleksiyonu'ndan elbise ve yakası payet siyah inci, çiçek motifli ceket. 


1961 Sonbahar/Kış Haute Couture 
Koleksiyonu'ndan Green Park elbise. 


1966 İlkbahar/Yaz Haute Couture vi si 1983 İlkbahar/Yaz Haute Couture 
Koleksiyonu'ndan kırmızı beyaz gabardin elbise. ayin, Koleksiyonu'ndan sarı ipekten gazar gece elbisesi. 


1966 İlkbahar/Yaz Haute Couture 
Koleksiyonu'ndan inci ve payetli tünik elbise. 


Sül 


Stilleriyle bir adım öne çıkan isimlerin sokak görünümlerini mercek altına aldık. 


Lara MUTLU - lara.mutlusalem.com.tr 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SAINT LAURENT, gözlük 
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ROSSI, çizme 
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DIANE VON FURSTENBERG, palto 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BUILDING 
BLOCK, çanta 


SAINT LAURENT, broş 


MAISON 
MARGIELA, bot 
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SIMON 
MİLLER, çanta 


CULT GALA, çanta 


Sokak modasının en çok arzulanan marka ve aksesuarlarını bir araya getirdik. 
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BALENCİAGA, ayakkabı 
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Renove bir ev 


New York'ta 1890 yılında inşa edilen karakteristik ev, renovasyondan geçerek tadına doyulmaz bir şehir evine dönüştürülmüş. Modem çizgilerde tasarlanan ev ince ayrıntılar ile sıcak bir atmosfere sahip. 


Petek KIRBOĞA / petek kirboga©alem.com.r 


Çift New York'ta bulunan evlerinin salonunda televizyon yerine dev bir 


< a 


Evin yüksek tavanı ile ferah bir ortam yaratılmış. 
Salonun üzerindeki tavan kaldırılarak modern etkili bir görünüm elde edilmiş. 


projeksiyon perdesini tercih etmiş. 


l di 


ew York'ta The Turett Collaborative'in renovesini üstlendiği ev, doğal malzemelerin kullanımı ile öne çıkıyor. New York'un karakteristik evlerinden biri olan bu ev 1890 yılında inşa edilmiş. Şehrin simge yapılarından biri olan ev keyifli bir şehir yaşamı için ideal. New York'ta şehir merkezinde yer alan pek çok evin karakteristik özelliği yüksek tavanları ve küçük odaları. Manhattan Upper West Side'a taşınan çift, mimarlık ofisi ile çalışırken onlardan evin içindeki dar alan yapısını bozmalarınırica etmiş. Mimarlık irması seçtiği dokular, kullandığı renkler ile mekanı olabildiğince ferah bir görünüme kavuşturmuş. Yaşam tarzlarını eğlenceli ve yaratıcı olarak tanımlayan çift, evin bu anlayışla yenilenmesinden oldukça memnun kalmış. Evin genel dekorasyonu modernist bir yaklaşımla tasarlanmış. Modernist tavrın yanında şömine ve terasta kullanılan detaylar aynı zamanda sıcak bir atmosfer 


Doğal dokuyu seven ev sahipleri yemek masalarını ahşap dokuda tercih etmişler. 
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Üst katta bulunan oturma odasının duvarını çağdaş bir sanat eseri süslüyor. 


Evde bulunan tüm mobilyalar farklı tasarım mağazalarından bir araya getirilmiş. Modern mobilyalardan klasiklere kadar farklı tarzlar bir arada kullanılmış. 
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ortadan kaldırmak için ahşap trabzanlar cam merdiven koruması ile 

bir arada kullanılmış. 


New York'ta The 

Turet Collaborative'in mimarlığını üstendiği ev özenle renove edilmiş. 
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Mutfak tamamen a 


modern bir çizgide tasarlanmış. Evde misafir ağırlamayı seven çili, duvarsız bir mutfak ile kolay ve samimi bir servis ortamı sağlıyor. 
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yaratmak için kullanılmış. Salon bölümünde tavan kullanılmayarak ferah bir görünüm yakalanmış. 
Salonun devamını tamamlayan yemek bölümü ve mutfak, arada duvar kullanılmadan açık mutfak şeklinde tasarlanmış. Yemek masasının üzerindeki tavan ahşap çubuklar ile dekore edilerek yemek bölümünde doğal bir 

doku yakalanmış. Evin en büyük avantajlarından biri terası. Bir 


duvarının daha yüksek diğerinin daha alçak kullanılması yine ferahlık duygusunu desteklemiş. 
Uzun duvar, terası bir bahçe havasını verecek şekilde bitkiler ile donatılmış. Evde eğlenceli davetler vermeyi seven çift terasta arkadaşlarını rahatça ağırlayabilecekleri bir düzen tercih ediyor. Organizasyon işinde olan ev sahibi salona özel hazırlattığı bir projeksiyon düzeni ile geceleri 


film seyredebilecekleri bir ortam hazırlatmış. Projeksiyon perdesi modern cam şöminenin üzerinde yer alıyor. Evin içindeki merdivenin koruyucuları cam tercih edilmiş. 
Evin dış duvarlarında özenli bir renovasyon yapılarak tuğlalar orjinaline en yakın hali ile korunmuş. 
Çift üst katta bulunan oturma odalarına bir sauna eklemeyi ihmal etmemiş. Evin pek çok yerinde çağdaş resimlere yer verilmiş. 


1890 yılında 

inşa edilen evin dış cephede bulunan tuğlaları orjinalline en yakın halde korunmuş. 
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ahası 


SIRR Seramik markasının yaratıcısı Ayşe Sever tasarımlarını ve pek tabi seramiğe olan tutkusunu anlattı. 


Lara MUTLU - lara.mutlu©alem.comitr / Fotoğraf Merve AĞAZAT 


Bebek'teki snowroom'unda sadece kendi tasarladığı seramikleri değil aynı zamanda yaratıcı yeni markaların tasarımlarını da sergileyen Ayşe Sever ile çok beğenilen tasarımları üzerine konuştuk. 


Seramiğe olan ilginiz ne zaman, nasıl başladı? 

Üniversiteyi bitirdikten sonra cile işimiz olan inşaat sektöründe çalışmaya başladım. 

Bir yandan da seramiğe olan tutkum beni 

bu konuyla ilgili kurslara yöneltti. Çok keyif alarak yaptığım hobim, zaman içerisinde çevremden de ilgi ve talep görünce beni kendi markam olan SIRRI yaratmaya itti. Markamı 
2010 yılında kurdum. Mayıs 2017'den bu 

yana, Bebek'teki mağazamda tasarımlarımı sergiliyorum. SIRR'da aslında birçok alanda yeni markaları bünyemize katarak bir deneyim ve yaşam stili mağazası sunuyoruz. Kendi mağazası olmayan ve günümüz stilini ileriye taşıyacak markaların alıcılarla buluşmasına olanak veriyorum. Birbirinden bağımsız, 

kendi alanlarında fark yaratmış, yaratıcı yeni yeteneklerle marka bilinirliğini kanıtlamış tasarımcıları SIRR'da görebilirsiniz. 


Hangi markalar bunlar? 

Şu anda mağazada yer alan markalar; SIRR Seramik, ME| Design, Miray Gürani, Bendis Takı, Hekate Home, RB Living, K-U-J-U, Ülseven Fine Jewelry, In the Mood For Love, Laboratory Perfumes, Oktemaykut Art Gallery. 


Tasarımlarınızı farklı kılan en önemli detay nedir? 

Seramik denince akla gelen kaba ve ağır kavramlarını yıkarak, hafif ve ince bir tasarım oluşturdum. Tasarımlarım seramiğin doğallığıyla birlikte hareket ederek somutlaşmaya başladı. Tasarımlarımda, 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Kaseler, 
ME! Design 


"Diğer seramiklerden bizi ayıran en önemli özelliğimiz, ürünlerin ince ve hafif olması! 


sadeliğin içine duygular katarak geliştirilmiş siyah ve beyazın asaleti, renklerin romantizmiyle buluşarak vücut buluyor. 
Diğer seramiklerden bizi ayıran en önemli özelliğimiz, ürünlerin ince ve hafif olması. 


Tasarım motto'nuz nedir? 

Seyahat etmeyi ve yeni yerler görmeyi seviyorum. Özellikle lokal, asıl kimliğine ve dokusuna sahip çıkmış restoranlar bana ilham veriyor. Zaman buldukça böyle yerleri keşfe çıkıyorum. SIRR'da yer alan markaları da bu tarz mekanlarda görmeyi her zaman hayal ediyorum. 


Seramikte nasıl bir teknik kullanıyorsunuz? 

“Stoneware kullanılarak ve eskitme tekniğiyle özel olarak üretilen ürünlerimizde tabakların üst yüzeyi sırlı, alt tarafları ise seramiğin doğallığını ve yalınlığını hissetmeniz için orijinal halinde bırakıldı. 


Koleksiyondan favori parçalarınız neler? 
Vazgeçilmez rengimin beyaz olduğunu düşünüyorum ve evimde bile her obje beyaz renkte. Sade ve romantik bir seri olarak tasarlanan Something White koleksiyonu 

da her türlü kullanıma uygun, şık ve yalın bir çizgiye sahip. Kurabiye ve servis tabakları ilk tasarladığım ürünler arasında yer alıyor ve hala en sevdiğim ürünlerim. 


Kolye, Miray Gürani, küpe, Bendis Takı 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Tasarım ve j anat bir arada 


Tasarım ve sanat dallarına yatkın olanların merceğinde olan Tuhafier çok yönlü bir mekan olarak karşımızda. Farklı dönem tasarımcılarının ikonik ürünlerine, genç tasarımcılara yer açan mekan aynı zamanda bir buluşma noktası, 


Petek KIRBOĞA - petek kirbogaGalem.comir / Fotoğraf: Ertan DEMİRBİLEK - ertan.demirbilek&alem.com'r 


imar Baha Şıkman'ın kurduğu Tuhofier öyle hemen bir cümlede özetlenebilecek bir mekan değil. Alışık olmadığımız bir yapı var karşımızda. Loft dükkan farklı dönemlere ait hikayeleri barındıran mobilya ve tasarım ürünlerine yer veriyor. Tasarım ürünler, sanat eserleri, objeler, aksesuarlar ve kağıt işleri eklektik bir biçimde sunuluyor. Tasarım ve sanatı ilişkilendiren mekanda çeşitli atölyeler, müzikal etkinlikler, özel davetler ve projeler düzenleniyor. Fransa ve Türkiye'de mimarlık çalışmalarına devam eden Baha Şıkman ile kurucusu olduğu sıra dışı mekanını ve deneyimlerini konuştuk. 


Tuhafier'i nasıl tanımlıyorsunuz? 

Bizim tek bir konseptimiz yok, kalıplardan uzak duruyoruz. Kendimizi sınırlandırmak istemedik. 
Burası sadece bir tasarım dükkanı değil, sadece bir mimarlık ofisi ya da etkinlik alanı da değil. Biz tasarım ve sanatla ilişki yaratma çabasındayız. 
Farklı durum ve ihtiyaçlara göre değişebilen bir mekan yaratmak istedik. Yeni ve yaratıcı fikirler geliştirmek isteyen her disiplinden bireylere açığız. 
Birbirini destekleyen ve geliştiren bir topluluk yaratma sürecindeyiz. 


Adına nasıl karar verdiniz? 

Burayı sınırlamayarak pek çok farklı şekilde kullandığımız için Tuhafier adı çok hoşumuza 

gitti. Tuhaf bir yer, yaşayan bir organizma diye tanımlıyoruz. Noktalar ile değil virgül ile ilgiliyiz. 

Bu sebeple l(ogomuzda da virgüle yer verdik. Bir kelime oyunu yaptık, Frankofon olduğum için yazılışı Fransızca tercih ettik. Bulunduğumuz Seyrantepe sanayi mahallesi de alanımız için alışılmadık. 


Dekorasyon anlamında burada nelere yer veriyorsunuz? 

Farklı dönemlere ait, hikayeler barındıran mobilyalar bizim için önemli. Alanımızda tasarım 

ve estetik sürecinden geçirdiğimiz özenle 

seçilmiş mobilyalar bulunuyor. Tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra hikayeleri olan mobilya ve ürünlerin peşindeyiz. Ürünler bu tarz mobilyaya meraklı olanlara stiller arası bir kompozisyon ile sunuluyor. Çağdaş müdahalelerle yeni bir kullanım kazandırılan Eco-Retro mobilyaların yanında Eames, Starek ve Saarinen gibi farklı dönem tasarımcılarının ikonik ürünlerine kendi yorumumuzu katıyoruz. 
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Sanal disiplinleri arası etkileşimi önemseyen mekan genç tasarımcılara da kapılarını açıyor. 
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Genç tasarımcılara alan açıyorsunuz diyebilir miyiz? 

Evet, her gün koleksiyonumuza 

yeni parçalar eklemekten mutlu oluyoruz. Tasarımcılar bize geliyorlar ve tanışıyoruz bazen de biz onları buluyoruz. Genç iç mimar ve tasarımcılar ile çalışmaktan çok mutluyuz. Buranın bir platform olmasını istiyoruz. Biz de böyle bir süreçten geçtik, bir ürün tasarlarsınız bunu gösterebileceğiniz bir alan olmaz. Biz alan açmak istedik. 
Fotoğrafçılar ve heykeltıraşlar ile de çalışmak istiyoruz. Bir örnekle bize geldiğinde biz onu üretebiliriz ve birlikte büyüyebiliriz. 


Değişen dekorasyon anlayışı ile ilgili ne söylersiniz? 

Eskiden mobilyaların takım olması çok önemsenirdi, şimdi ise tam tersi bir durum var. Tarzları, stilleri, dönemleri 


karıştırarak ortaya çıkan harmoni artık çok daha beğeni topluyor. Bir Masanın etrafında farklı sandalyeler tercih ediliyor. Burada da masanın yanında üç farklı stil ve dönemde turuncu sandalyeyi görebilirsiniz. 
Farklılıkları bir arada kullanmak ve doğru parçaları seçmek de çok kolay değildir. Diğer yandan mimaride eklektik yapıyı ben çok sevmiyorum. 


Tasarımlar da yapıyorsunuz, tasarladığınız LakLak bank için neler söylersiniz? 

İsmini açıklamak isterim, biz lak lak etmek, çene çalmak anlamına geldiği için adını LakLak koydum. Doğal akrilik malzemeden ürettik. Akıcı ve organik bir form kullandım. 


Tuhafier'de bulunan parçalardan örnek verir misiniz neler var? 
Ünlü mimar Eero Saarinen “womb 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chair” tasarımı var, 1949 yılından. Yeni yapılmış hali çok zor bulunuyor. Fransa'da Aarchipel adı ile kurduğum ajansta mimarlık başta olmak üzere tasarımın birçok dalında hizmet veriyoruz. Bir ayağımız Fransa'da olduğu için oradan pek çok ürün getiriyoruz. 
Bir tiyatronun tarihi koltuklarından objelere hikayesi olan çok farklı mobilyalarımız var. Bizi tanıyanlar buldukları enteresan mobilyaları da getiriyorlar. 


Ecole Speciale d'Architecture'de okudunuz, eğitiminizde sizi en çok ne etkiledi? 
Okulum Fransa'nın köklü okullarından biri. 
1864'te Fransız mimar Bozar'ın anlayışına tepki olarak doğmuş avantgarde bir okul. 
Beni eğitiminde en çok etkileyen ikinci dönemde bir proje üzerine çalışırken hocam dedi ki “Sen mimarsın, senin görevin yaratıcılık, sen yarat sonra mühendisler sana yardım eder. Sen sanatını düşünürken özgür ol, ilerleyen teknoloji sana yardımcı olacaktır.” Bu benim için temel bir ayrım 


LUNROUGE 


oldu. Böyle bir eğitimle yetiştiğiniz zaman yaratacaklarınızın ucu açık alıyor. 


Mimar olarak hem Türkiye'de hem Fransa'da işler üretiyorsunuz karşılaştırdığınızda neler söylersiniz? 
Fransa'da tasarım ve sanat çok önemli. 
Mimarlık da bu anlamda önemli. Bir mimarla çalıştıkları zaman onun önemini ve işlevini biliyorlar. Burada mimar kavramı mühendis ve usta bir marangoz ile karıştırılabiliyor. Bir de biz çok aceleciyiz. Orada gereken süreyi tanıyorlar. 


Burada olan diğer etkinliklerden bahsedersek neler söylersiniz? 

Resim atölyesinden dans atölyesine 

kadar farklı atölyelere yer veriyoruz. Özel davetlerde ev sahipliği yapıyoruz. Fotoğraf çekimlerinden caz dinletisine kadar uzanan geniş bir yelpaze var. Biz organik bir biçimde büyüyoruz buraya gelenler yine mail yolu 

ile kurduğumuz iletişim ile ekinliklerimizden 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“Farklı dönemlere ait hikayeler barındıran mobilya ve tasarımlar bizim için önemli.” 


haberdar oluyor. Çok yakında tiyatroya da yer vereceğiz. 


Yakında olacak bir etkinlikten bahseder misiniz? 

Çocuklara yönelik Tuhaf Resimler Atölyemiz olacak. Süreç odaklı, soyut düşünme becerilerini geliştiren, sanatsal ifadenin keşfine olanak sağlayan, gündelik hayatla sanat arasındaki ilişkilerin izini süren, çevresel ve kültürel farkındalık kazandıran, farklı malzemeleri ve sanat disiplinlerini araştıran zengin bir içerik sunuyoruz. 


Uzun yıllar iki ülke arasında gidip geldiniz İstanbul'da daha çok vakit geçireceğiniz bir işi kurma fikri nasıl gelişti? 

İstanbul'u çok seviyorum ve burada iş yapmaktan çok keyif alıyorum. İkili bir yaşamım var, Fransa'da ve İstanbul'da birer ev ve ofis var. Bu durumdan mutluyum. Şu 

an Normandiya'da bir Türk köyü projesinde çalışmaya devam diyorum. 
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Les Beiges renkli pudra. Cildinize canlı bir görünüm katan renkli pudra. 250 TL 


A 
: 


göz altı kapatıcı. 


Ödüllü kapatıcı kremsi formülü ile nemi daha iyi koruyor ve cilt bariyerini 

güçlendiriyor. 130 TL 


SONSUZ Cazibe İs 


gözünüze 
Geçtiğimiz hafta gerçekleşen New York Moda Haftası'nda aydınlatıcılar | yeka ve renkli makyajlar beğeni topladı. Canlı ve eğlenceli bir görünüm için e birbirinden farklı ürünleri sizin için seçtik. için üretildi. 


Petek KIRBOĞA - petek kirboga©alem.comir 


CHRISTIAN 
LOUBOUTIN 
BEAUTY, 
Loubibelle. 
Jojoba yağı ile zenginleştirilerek nemlendirme sağlayan parlatıcı ruj yapışkanlık yaratmıyor. 
500 TL 
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| OCCITANE 


EN PROVENCE 


BB creme 
TEINT PRECIEUX 


LOCCITANE, 
BB krem 
Spf 30. 
Formülündeki doğal UV 
PRECIOUS filtreleri ile 
BB cream tüm hava şartlarından ve güneşin etkilerinden de koruyor. 


A80AD SPECTRUM SPF 
SÜNSCREEN IŞATL 


Claüır « Light 


Uzun ömürlü fırça, yuvarlak başı ile eşit uygulama sağlayarak göz kapağınıza kontur veriyor. 
100 TL 


LOREAL PARIS & BALMAIN, Couture woman ruj. Balmain ile sınırlı sayıda üretilen çok özel bir ruj koleksiyonunu deneyebilirsiniz. Koleksiyonda yeşil, mor gibi trend, cesur ve iddialı tonlar bulunuyor. 50 TL 


CHANTACAILLE, 
Mermaid göz farı. Gözlerinizi anında parlaklaştırmak ve vurgulamak için ideal bir göz farı. Metalik pırıltılar içeren, ince öğütülmüş, hafif, kremsi bir dokuya sahip. 
120TL 


INGLOT, gündüz serumu. 
Okyanusların derinliklerinden ve deniz ürünlerinden ilham alınarak hazırlanan serum güne taze bir başlangıç yapmanızı sağlıyor. 320 TL 


Bronze & 
Glow pudra. 
Yüzünüzü yeniden şekillendiren bu pudra bronz ve aydınlık tonlar yaratıyor. 
220TL 


INGLOTLAR 
683 


HYDRATING DAY SERUM 


TRUST IN MARİNE GÜLEN İNGAE-ÖENTS. AND PLUMP UP YOUR WERINKLES WITH A REAL ANTİ WRINKLE EFFECT. FED YON 
SKİN WMH SYNERGİSTİC ALGAL GOMPLEX AND REVOLİ 

VITAMIN C TO AĞMIEVE AN 
EXTREMELY HYDRATEV AND 
ERİGMTENED SKIN FROM 

TL DAWN WETH GPTİCALIY 
NEDUCED WRINKLES, 


SO ml/17USFLOZ 


Light ruj. Tek başına parlak ve doğal bir görünüm verirken ruj 

ya da dudak kalemi ile uygulandığında daha yoğun görünüm sağlıyor. 140 TL 


TEOXANE, Spf 50 kapatıcı. Ciltteki kızarıklık, leke, göz altı morlukları gibi kusurları örterek, üç farklı renk tonu ile 

tüm ten renklerine uyum sağlıyor. 392 TL 


SEPHORA 
COLLECTION, 
Kaş şekillendirici ve kalınlaştırıcı. 
Bu çok akıllı liner'ın en güzel yanı kaşları yeniden şekillendirmesi, kaşlara kalınlık ve yoğunluk kazandırması. 
40 TL 


K/ D, Likit parlatıcı ruj. 
Kat Von D Everlasting serisinde kullanılan hafif, dayanıklı formülün aynısını, çok boyutlu, sıvı-kristal bitirişiyle birleştirerek göz alıcı bir 

ruj ortaya çıkardı. 115 TL 


FOR EVER 


PRO t PARIS 


MM Mi ZAC 2 


MAKE UP FOR EVER, far. Beş farklı bitişe sahip toz farlardan oluşan bir koleksiyon. Mat, metalik, elmas, satensi ve parıltılı tonlardan oluşuyor. 125 TL 


Sanat 


Rockef ellerların 


Sanata, ışık tutan koleksiyonu 


Soyağacında Amerika başkan yardımcısı, senatör ve zamanında Dünya Bankasına kredi veren iş adamları bulunan Rockefeller hanedanlığının hayatta kalan son ferdi olarak bilinen David Rockefeller, geçtiğimiz yıl Mart ayında lOl yaşında hayatını kaybetti. 
Geriye, eşi Peggy Rockefeller ile yıllar içinde biriktirdiği sanat eserleri kaldı. O sanat eserleri ise baharda Christie's'de açık artırmaya çıkıyor. 


Elif ÖKSÜZ - elifoksuzGalem.com.tr 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asım ayında Hong Kong'da teşhir edilen Peggy ve David Rockefeller'ın kişisel koleksiyonu bu baharda New York Christie's Rockefeller Center Galleries'de satışa çıkıyor. 
Rooseveli hanedanı da diyebileceğimiz bu geniş ailenin en küçük ferdi olan David Rockefeller'ın ağabeyi Nelson Rockefeller Başkan Gerald Ford'un başkan yardımcılığını yaptı. Yeğeni Jay Rockefeller ise Batı Virginia senatörüydü. Rockefeller'lar ile ilgili en büyük detaylardan biri de New York'un en önemli sanat mabetlerinden biri olan New York Museum of Modem Art'ın bir kısmının bir zamanlar Rockefeller ailesinin yaşadığı malikane olması. David Rockefeller'ın bu kadar uzun yaşaması ve hastalıktan değil de yaşlılıktan dolayı ölmesi 90 yaşında bile her gün işe gitmesine bağlanabilir. Amerika'ya 20 milli park kazandıran Rockefeller'lar Dünya Ekonomik Forumu, IMF, Dünya Bankası, Amerika Merkez Bankası, Milletler Cemiyeti, Birleşmiş Milletler gibi kurumların kuruluşunda da rol aldı. Başarılarının ve servetlerinin çıkış noktası ise John D. Rockefeller ve William Rockefeller kardeşlerin Cnase Manhattan Bankası'nı almaları olarak gösterilebilir. 
David Rockefeller, Amerika'nın ilk milyarderi ve Standard Oiliin kurucusu John D. 
Rockefeller'ın torunu. Son Rockefeller, 


2 MEİREYNEİKE YE 


Açık artırma, Asya 
Sanatı, Empresyonist ve Çağdaş Sanat ve 
Dekoratif Sanat gibi bölümlere ayrılıyor. 
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David Rockefeller'ın evinde bulunan Picasso ve Monet eserleri de satışa çıkıyor. 
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Edouard Manet Juan Gris ve Eugene Delacroix'nin eserleri, Peggy ve David Rockefeller'ın özel koleksiyonunun önemli parçalarından. 


Rockefeller koleksiyonu, 21 Şubat'tan 8 Mart'a kadar Londra'da, 6-7 Nisan tarihleri arasında Pekin'de ve 10-11 Nisan'da Shanghai'da sergilenecek. 


öldüğünde dünyanın en yaşlı milyarderi unvanını almıştı bile. Hayatı boyunca New York'un en önemli müzelerinden ve annesinin kurucularından olduğu Museum of Modern Art'a toplamda 150 milyon dolar bağışta bulundu. David Rockefeller belki hayal ettiği gibi 200. doğum gününü kutlayamadı ama ardında mezun olduğu Harvard Üniversitesi'ne yaptığı 
100 milyon dolarlık bağış, dünyanın dört 
bir tarafındaki öğrencilere burs veren Rockefeller Vakfı, 2002 yılında anılarını kaleme aldığı ve çok ses getiren Memoirs isimli kitabı ve çok önemli sanat eserleri bıraktı. Christie's'in düzenleyeceği açık artırma ise Peggy ve David Rockefeller'iın yıllar içinde biriktirdiği sanat eserlerini bir araya getiriyor. 


Elde edilecek gelir vakıflara gidiyor 

Rockefeller ailesinin sadece sanat eserleri değil, gayrimenkulleri içinde yer alan 


değerli eşyaları da satışa çıkıyor. Satıştan elde edilecek gelir ise seçilen vakıflara bağışlanacak. Açık artırmanın ilk bölümü, çiftin Gertrude Stein'in koleksiyonundan seçtiği ve aralarında Picasso'nun Gül Dönemi'ne ait eserlerinin bulunduğu “Empresyonist ve Modem Sanat olarak adlandırılıyor. Buradan elde edilecek gelirin toplamda 150 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor. Bu bölümde Claude onet'nin 35 milyon dolara satılacağı tahmin edilen Nymheas en fleur isimli eseri, Matisse'in 50 milyon dolara alıcı bulması beklenen nü eseri de yer alıyor. 
İkinci kısım ise Asian Art” olarak adlandırılıyor ve Çin eserlerine yer veriyor. 
Bu bölümün öne çıkan eseri ise Kangxi İmparatoru'nun emriyle yapılan Amitayus figürü. Bu eserin tahmini satış aralığı 

400 bin dolarla 600 bin dolar arasında. 
“Dekoratif Sanat” bölümünde ise daha önce Napolyon'un özel koleksiyonunda yer alan Marly Rouge Sevres porselen 


tatlı takımı yer alıyor. Napolyon, bu takımı Josephine'den ayrıldıktan sonra Elba Adası'na sürüldüğünde yanında götürdü. 
Rockefeller ailesinin pek çok ferdinin porselen merakı olduğu ve yıllar içinde pek çok parça biriktirdiği biliniyor. 
Geçtiğimiz yılın Kasım ayında Hong Kong'da sergilenenler arasında yer alan mobilyalar ve porselenler ise Rockefeller ailesinin yaşam tarzı hakkında ipuçları veriyor. Buradaki sergiyi ziyaret edenler, ailenin empresyonist eserlere, Amerikan sanatına, İngiliz ve Avrupa mobilyalarına, Asya sanatına ne kadar meraklı olduğuna şahitlik etti. Sergide aynı zamanda Claude Monet, Georges Seurat, Juan Gris, Paul Signac, Edouard Manet, Paul Gauguin, Jean Baptiste, Camille Corot, George O'Keeffe ve Edward Hopper gibi sanatçıların eserleri de yer aldı. 

New York'ta gerçekleşecek ve henüz tarihi netleşmeyen açık artırma ise canlı ve online olarak iki şekilde gerçekleşecek. 
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San Gt Zülal ÜNALDI / zulal.unaldi©alem.comr 


“CRR 5. Caz Şubatı'nda 


“Udun Rönesans'ını gerçekleştiren adam" olarak anılan Anouar Brahem (Enver İbrahim) CRR sahnesindeki konserinde, bas klarnet Klaus Gesing ile düet yaparak 


Doğu Batı müziğini buluşturacak. 


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde çalışmalarını sürdüren Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR), “CRR 5. Caz Şubatı” programı 

ile cazın dünyaca ünlü yaşayan efsanelerini İstanbullu müzikseverlerle buluşturuyor. 
Bestelerinde, Akdeniz ezgilerini Arap edebiyatıyla dans ettiren ud virtüözü Rabih Abou-Khalil udun kralları Trio Joubran ve Anouar Brahem (Enver İbrahim) müzikseverlerle buluşacak. 

Rabih Abou Khalil / 21 Şubat Çarşamba / 

20:00 : Besteci ve udi Rabih Abou-Khalil, eklektik arzı, geleneksel enstrüman kullanımı, yenilikçi besteleri, cüretkar doğaçlamaları, sahnedeki hikaye anlatımıyla 21 Şubat'ta sahne alıyor. 

halil, caz geleneğine sıkı sıkıya sarılan tarzının emelleri üzerine, Doğu Akdeniz ezgilerini ve Arap edebiyatının en güzel şiirlerini oturtuyor. 

Ud virtüözü Rabih Abou-Khalil dünya müziğinin hafızalarda yer etmiş kalıplarına meydan okuyan bir besteci ve enstrümantalist. 

Le Trio Joubran / 22 Şubat 2018, Perşembe 

/ 20:00: Filistinli üç kardeş Samir, Wissam ve Adnan'dan oluşan bir ud üçlüsü olan Le Trio 


Joubran, Filistinlilerin acılarını ve Filistin kültürünü temsil eden kederli ve duygusal müzikleriyle 
22 Şubat'ta sahne alıyor. Le Trio 
Joubran, Paris'teki Lüksemburg Bahçeleri'nde binlerce kişinin izlediği ilk performanslarından beri dünyayı dolaşıyor ve konserleriyle beğeni topluyor. 
Anouar Brahem (Enver 
İbrahim) / 23 Şubat 2018, Cuma / 20:00: Tunus doğumlu Enver İbrahim dünyaca ünlü bir ud 


virtüözü ve udile caz müzik yapan müzisyenler içerisinde ilk sıralarda yer alan büyük bir üstad. 


Dünyada olduğu kadar ülkemizde de sevilen bir sanatçı olan Brahem ve kuarteti bu kez, Astounding Eyes of Rita ile sahne alıyor. Udu şarkıcılara eşlik eden bir saz olmaktan çıkartıp 


solo konserler veren, ardından ünlü müzisyenlerle projeler gerçekleştiren Anouar Brahem, "Ud için 


yeni besteler yazan birçok müzisyen var” diyor. 


Konser biletleri İBB CRR Konser Salonu gişesinden 


ve Biletix'ten temin edilebilir: 100-75-45-35 


Diben'in yarattığı distopik şehir manzaraları ve kurguladığı yapılar, doğayı ve hayatımızı kuşatan mekanik “inşa haline dikkat çekiyor. 


Maslak'taki UNIG Gallery'de yer alan Arda Diben, “Trans-City” adlı solo sergisinde farklı bir şehir manzarasına, hız ve teknolojinin çağının etkileriyle doğal ve sahici olandan uzaklaşmamıza dikkat çekiyor. Sergi, Arda Dibenin distopik şehir manzaralarını kurguladığı son dönem çalışmalarından oluşuyor. Şimdiki zamana, zamanlar üstü bir bakışla odaklanan Arda Diben'in sergisi şehre farklı bir bakışı sorgulatıyor. Diben'in yarattığı distopik şehir manzaraları ve kurguladığı yapılar, bilgi toplumlarının içi boşalmış değerler sisteminden insan bilincine dair çarpıcı bir 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bakışı gözler önüne seriyor. Sanatçı, bu distopik şehir manzaraları ve kurguladığı yapılarda, yaşadığımız hız ve teknoloji çağının kentsel dönüşüm kavramıyla yerel bir nitelik kazandığı coğrafyamızdan ilham alıyor. Yaşadığımız doğayı ve şehir hayatını kuşatan “inşa hali” ne dikkat çekiyor. 
Bireysellik söylemiyle yalnızlaşarak seyirci 


olabilen öznenin trans-ekonomi, trans politika, trans-estetik gibi öğelerle doğal olanı, sahici olanı yitirmeye başlama hali, eserlerde farklı bir boyutta inceleniyor. 
E-posta: infoWuniggallery.st /Tel O 212 286 
0617 


LE TRIOJOUBRAN 


Galeri İdilde 


Sosyal temaları figüratif bir üslupla tuvaline aktaran ressam Aslı Özen, eserlerinde yöresel dokuları sanatsal ögeler olarak kullanıyor. 


Nişantaşı'ndaki Galeri İdil'in ev sahipliği yaptığı, Aslı Özen'in “Tutku” temalı sergisi 44 eserden oluşuyor. Daha çok günlük yaşamdan yansımaları farklı bir yorumla ele alarak figüratif bir anlayışla resmeden sanatçı son dönem çalışmalarını sergiliyor. 
Sosyal içerikli figüratif konuları, mekan figür bağlantısı kurarak çalışan Aslı Özen, Keşan yöresel dokularını ve peştamalı evrensel kaygılar içerisinde sanatsal ögeler kullanarak tuvaline yansıtıyor. Trabzon doğumlu, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi resim bölümü mezunu Aslı Özen, emeklilik sonrası Özel Sanko Okullarında 17 yıl görev yaptı. Sanatçı, 2004 yılından itibaren Sanko Sanat Galerisi Seçici Kurul Üyeliğini ve küratörlüğünü yürütüyor. |. ve 2. Uluslararası Gaziantep Ressamlar Buluşması'nın koordinatörü olan sanatçı 22 kişisel sergi açmış olup, 100” den fazla karma sergi, ulusal ve uluslararası çalıştay, sanat festivali ve birçok sanat fuarına katıldı. Galeri İdil: Valikonağı Cad.No:45-47 Nişantaşı - İst. Tel: 0212 283 23 83 info©galeriidil.comir 


> 


En iyi dileklerinizi ifade eden Bir Dunya Çiçek var. 
TEV Bir Dünya Çiçek projesi sayesinde, davetler artık gençler için eğitim umudu. 


tev.org.tr adresine girin, dilediğiniz renkte çiçeği dilediğiniz davete, düğüne ya da açılışa gönderin, siz de bir gencin eğitim umudu olun. 


TÜRK EĞİTİM VAKFI 
1967 


tev.org.tr | 444 0 838 


BİR DÜNYA ÇİÇEK 


aha önce 1987 yılında Platoon, 2000 
yılında Shadow of the Vampire filmi ile Oscar'a aday gösterilen Willem 


Dafoe, The Florida Project filmi ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ına aday 


VALE DAF VE İNCİ im ANL 
THE FLORİDA PROJEĞT 


gösterildi. Dafoe, bu adaylığıyla bir Indie filminin Oscar yarışında yer almasından dolayı çok mutlu olsa da, filmin yönetmeni Sean Baker'ın ve dört dörtlük bir oyunculuk sergilediğine inandığı yedi yaşındaki 


HAFTANIN YAPIMI 


Elif ÖKSÜZ - elifoksuz©alem.comir 


Brooklynn Prince'in aday olmamasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını söylüyor. 
Film, Walt Disney World'un yakınlarında annesiyle birlikte yaşayan Moonee'nin etrafında dönüyor. 


Haftanın öne çıkanları 


Hollywood'da ve dünyada en çok ne konuşuluyor, hangi film 


ler izleniyor? 


GATKERIN ERA 


Helen Mirren dizi oyuncusu oluyor 


e 

ngiliz oyuncu Helen Mirren, HBO'nun dört bölümden oluşacak yeni dizisi Catherine The Great'te başrol oynamaya hazırlanıyor. Rusya monarşisinin önemli isimlerinden Catherine'i canlandıracak olan Mirren, mutsuz bir evlilik yaşayan bir kadının politik becerilerle nasil tarihe adını yazdırdığına bizi şahit edecek. 
Catherine Zeta- 
Jones, 1996 yılında aynı isimli filmde 
Catherine'i canlandırmıştı. 


Helen 
Mirren 


Catherine 
Zeta-Jones 


A Üner PAGE 


Emily Blunt eşinin yönettiği filmde başrolde 


mily Blunt, eşi John Krasinski'nin yönettiği - korku-gerilim filminde başrolde yer alıyor. Filmde birlikte de rol alan çift, sese duyarlı yaratıklardan korunmak için çocuklarıyla birlikte işaret diliyle konuşarak bir çiftlikte sessiz bir yaşama mahkum oluyor. Çocuklarını korumak adına binbir türlü fedakarlık yapan bir anne-babayı canlandıran çiftin, çekimlerden kısa süre önce ikinci çocukları dünyaya geldi. 


MARELLA'DA 
BAHAR COŞKUSU 


Marella yeni sezonu rengarenk çiçeklerle karşılıyor. 2018 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu'nda güller, şeftali tomurcukları ve ortancalar elbiselerin yanı sıra pantoonları ve bluzları da süslüyor. 
Marella koleksiyonunda grafik 

efektler de önemli bir yere sahip. Takım elbiseler, tulumlar ve elbiseler yıldızlar, şeritler, puantiyeler ve çizgilerle hareketleniyor. Haki, gri ve mavi tonlarında trençkotlar ise sezonun gözde dış giyim parçası olarak koleksiyonda yer alıyor. 


| ) o o 
Ayça BARUTTANMAN - ayca.tanmancalem.comir ilirın 


UNDER ARMOUR'DAN YENİ 
NESİL KOŞU AYAKKABISI 


Spor giyim, ayakkabı ve aksesuar markası Ünder Armour, yeni geliştirdiği koşu ayakkabısı UA Hovr'ı beğeniye sundu. Ayakkabı, Hovr adı verilen taban yastıklama teknolojisi ile kullanıcılara enerji dönüşü sağlıyor ve böylece sıfır yerçekimi hissi sunuyor. Bisiklet şortlarından ilham alınarak üretilen ve her koşuda rahatlık düzeyini artıran ve ultra nefes alabilen Speed- 

Form üst kısma sahip ayakkabı, darbe emilim özelliğiyle yorgunluk hissini azaltarak performansı en üst seviyeye çıkarıyor. İki farklı modelle raflarda yerini alan ayakkabı hakkında detaylı bilgi için underarmour.comir'yi ziyaret edebilirsiniz. 


THE GRAND TARABYA'DA 
JAPON BAKIMI 


The Grand Tarabya, geleneksel Japon Banyosu kültürünü misofirleriyle buluşturuyor. Therapia Spa'daki güzellik banyoları kullanılan ürünler ve bitkilerle birçok fayda sağlıyor. Yeşilçayın antioksidan etkisi, gülün nemlendirici gücü, lavantanın antiseptik oluşu ve adaçayının hücre yenileme özelliğinin yanı sıra kullanılan ürünler çakralarınızın açılmasını ve enerji akımının baş- 
Lamasını da sağlıyor. 30 dakika süren seanslar hakkında detaylı bilgi almak için 0212 365 35310 numaralı telefonu arayabilirsiniz. 


s.s.s... e... 


OMEGA'DAN OLİMPİYATLARA 
ÖZEL KOLEKSİYON 


1932 yılından bu yana Olimpiyat Oyunları'nın 27 defa 
Resmi Zaman Tutucusu olan Omega, Kış Olimpiyatları için özel bir koleksiyona imza attı. Seamaster Olimpiyat Oyunları Koleksiyonu'nda yer alan siyah, sarı, yeşil, mavi ve kırmızı renklerdeki beş saat Olimpiyat Oyunları Halkalarının farklı renklerini temsil ediyor. Koleksiyon ayrıca 1976'da Montreal ve Innsbruck'taki etkinliklerde kullanılan kronometrelerden ilham alıyor. Saatlerin kasa arka kapağı üzerinde Omegal'nın Olimpiyat Oyunları yolculuğuna dair bilinen tüm ev sahibi şehirleri ve tarihleri gösteren eloksallı alüminyum bir halka yer alıyor. 


H&M'DEN BİLİNÇLİ 
KOLEKSİYON 


Sürdürülebilir modaya verdiği destekle tanınan H& Min Conscious Exclusive Koleksiyonu yedinci sezonunu kutluyor. Conscious Exclusive 2018 
Koleksiyonu, 19. ve 20. yüzyılda İsveç'te yaşamış olan sanatçılar Karin ve Carl Larsson'un evinden ilham alıyor. Lilla Hyttnâs kır evi, Conscious Exclusive tasarım ekibi tarafından sürdürülebilir materyallerden üretilmiş olan koleksiyonda hayat buldu. 19 Nisan'da 
H& M mağazalarında ve hm. 
com'da satışa çıkacak koleksiyonun kampanya yüzü ünlü model Christy Turlington Burns. 


VOREAL VE BALMAIN'DEN 
ÇOK ÖZEL KOLEKSİYON 


Moda ve kozmetik dünyasının iki ünlü markası güç birliği yaptı. VOr&al Paris, ilk kez bir moda markasıya bir araya geldi ve Balmain'in kreatif direktörü Olivier Rousteing ile sınırlı sayıda üretilen bir ruj koleksiyonuna imza attı. Safari Woman, Rock Woman ve Couture Woman olmak üzere üç ayrı temayla tasarlanan Balmain&Color Riche koleksiyonunda 12 mat tonda ruj yer alıyor. Yeşil, mavi ve mor gibi cesur tonların da yer aldığı koleksiyondaki rujlar şık ambalajıyla da dikkat çekiyor. 


44 DOORS'DAN 
MESAJLI YASTIKLAR 


44DOORS Rumi'nin öğretilerinden esinlenen tasarımlaryla dekorasyon tutkunlarının dikkatini çekiyor. Tasavvuf inanışında kamil insan olabilmek için geçilmesi gereken 
44 kapıdan ilham alan markanın ev ve yaşam koleksiyonunda mesajlı yastıklar ve lavanta keseleri yer alıyor. 
Ham, Can , Aşk ve Rumi koleksiyonlarından oluşan yastıklar Anadolu Türk motiflerinin yanı sıra Rumi'nin özlü sözlerine göndermeler yapıyor. Markanın tasarımlarına 44doors.comir, Wepublic Akmerkez ve beymen.com. 
irden ulaşabilirsiniz. 


LEVVS'TAN 
SNOOPY SÜRPRİZİ 


Unutulmaz çizgi film karakteri Snoopy, bu kez Levis'ın 2018 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu'nda karşımıza çıkıyor. Snoopy ile süslü tasarımlar arasında tişörtler, sweatshirtler, çantalar, bereler, bandanalar ve şapkalar yer alıyor. İkonik karakterle süslü tasarımlar atletik tarzdan hoşlananların yanı sıra hafta sonu giyimine eğlence katmak isteyenleri de memnun edecek cinsten. 


ANATOLV'DEN CEVHER 
KOLEKSİYONU 


2011 yılında tasarım yolculuğuna başlayan Anatoli, Anadolu'daki farklı medeniyetlerin izlerini yansıtan koleksiyonlarına bir yenisini daha ekledi. Doğal taşların ruhunu evlere taşıyan Cevher Koleksiyonu'nda oniks, siyah ve beyaz mermeri gümüş ve altınla buluşturan tasarımlar yer alıyor. Cevher Koleksiyonu'nu yakından incelemek için Anatolinin İstinyepark, Zorlu Center ve Emaar Sguare'deki mağazalarını ziyaret edebilirsiniz. 


GODIVA'DA 
MAKARON ZAMANI 


Dünyaca ünlü çikolata üreticisi Godiva, Fransa'nın ünlü tatlısı makaronu yeniden yorumladı. Mart ayında tüm Godiva mağazalarında yerini alacak Godiva Makaron Koleksiyonu, markanın 9l yıllık mirasından ilham alıyor. 
Godiva'nın çikolata şeflerinden Jean Apostolou'nun yorumu ile hayat bulan koleksiyondaki lezzetler göz alıcı renkleriyle dikkat çekiyor. Bitter çikolata, fıstık, vanilya, fındık praline ve limon olmak üzere beş lezzette sunulan koleksiyonun kutuları ise Godiva'nın tasarımcısı Maria Williams tarafından hazırlandı. 


— 


CELESTYAL CRUJSES İLE İSTİKAMETYUNAN ADALARI 


Celestyal Cruises, 2018'de de Vizesiz Yunan Adaları turlarıyla Türk gezginlerin hizmetinde 31 Mart'ta başlayacak vizesiz ve her şey dahil turlar için Celestyal Cruises gemileri her salı, cumartesi ve pazar Kuşadası'ndan kalkacak. Cruise Critic Awards'da dünya kruvaziyer yolcularının 'en iyiler” kategorisinde dört ödülle ödüllendirdiği Celestyal Cruises; İconic Aegean ve İdyllic Aegean olmak üzere iki ayrı tur programı hazırladı. Detaylı bilgi için celestyalcruises.comir adresini ziyaret edebilirsiniz. 


BIODERMA İLE 
PÜRÜZSÜZ BİR CİLT 


Bioderma, Sebium Global Cover ile cildinin sağlıklı ve pürüzsüz gözükmesini isteyenlerin yardımına koşuyor. 
Sebium Global Cover, renkli dokusu sayesinde mevcut cilt pürüzlerinin görünürlüğünün kapatılmasına ve giderilmelerine yardımcı olurken, cilt tonunun eşitlenmesini ve cildin doğal bir görünüm 
kazanmasını destekliyor. Ürün, 12 
saat boyunca kapatıcı ve matlaştırıcı etki sağlayarak, gün boyu cildin rahat hissetmesini sağlıyor. Üründe yer alan yeşil kompakt kapatıcı ciltte oluşan kırmızı görünümü kapatmaya yardımcı oluyor. Tüpün içerisinde yer alan akışkan kadifemsi formül ise tür ciltte yoğun kapatıcılık sağlıyor. 


ISI 


Puccini'nin ölümsüz eseri 

La Boh&âme New York 
Metropolitan Müzesi'nde. 
Prodüksiyonunu Franco Zeffirelli'nin üstlendiği operada Angel Blue, Anita Hartig ve 
Sonya Yoncheva Mimi rolünü dönüşümlü olarak oynuyor. 24, Şubat 12:30, 2,7 Mart 20:00'de. 


HAFTANIN KEŞFİ 


Cam sanatçısı Meral Değer'in 

el yapımı kuşlarını çok sevdik. 

Salacak Kuşu farklı renkleri ile çok beğeniliyor. 


HAFTANIN SERGİSİ 


Tokyo Metropolitan Sanat Müzesi yeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor. XVI. ve XVII. 
yüzyıllarda Avrupa'nın en etkili ressam 

cilelerinden biri olan Bruegheller'in tabloları bu sergide görülebilir. 100'e yakın eser barındıran sergi görülmeye değer. 


HAFTANIN OYUNU 

AŞK DEDİGİN 

Yaşamın ayrılmaz parçası kadın ve erkek hayatına mizahi bir bakış arıyorsanız Aşk Dediğin tam size göre. Müzikli kabare kadın ve erkek ilişkilerinde beklenenleri, istenenleri anlatan interaktif bir komedi. 
Doğan Dileroğlu hem yazıp hem de oynadığı müzikalde sahneyi Pınar Hatipoğlu ile paylaşıyor. 23 Şubat'ta Kadıköy Tiyatro 34'te. 


Haftanın etkinlik takvimi 


Petek KIRBOĞA - petek kirboga©alem.comir 


HAFTANIN 
KONSERİ 


Alman keman sanatçısı 
Carolin Widmann, 

hem İsviçre'nin hem de 
Avrupa'nın en seçkin oda orkestralarından biri kabul edilen 


Festival Strings Lucerne eşliğinde İş Sanat sahnesine çıkıyor. 

27 Şubat 20:30'da. 


ARINMA yn 


The LifeCo Phuket; 
en çok talep gören detoks&yoğun arınma ve 

kilo kontrol programlarının yanı sıra yaşlanma saatini tersine çeviren Anti-Aging programıyla, 
Modern yaşam koşullarının getirdiği stresten arındırması ile dikkat çekiyor. 


MİCHELLE 
WILLAMS 


Dünyanın Bütün 
Parası filminin baş rolünü Michelle 
Williams üsteniyor. 
Ridley Scott'un yönetmen koltuğunda oturduğu film dram türünde. 


HAFTANIN LEZZETİ 


Orta Doğu, Lübnan ve Türk mutfak kültürünün lezzetlerini 

sunan Al Sharg eğlencesi ile de dikkat çekiyor. Özel olarak 

hazırlanan menülere daha önce denemediğiniz lezzetleri eklemek mümkün. Al Sharg Kozyatağı Hilton'un içinde yer alıyor. 
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Moodboard 


Gözde Atlı 


Tasarımları Tansa Mermerci tarafından da tercih edilen Gözde Atlı, son koleksiyonunun perde arkasını anlattı. 


Lara MUTLU - lara.mutluGalem.comir 


STİL İKONLARI 


“Keira Knightley, Alexa 
Chung ve Kate Moss.” 


“ “VEREBİLECEĞİM EN İYİ STİLTAVSİYESİ, ÖZGÜN OLMAK VE BAŞKALARI İÇİN DEĞİL; SADECE KENDİMİZ İÇİN GİYİNMEK” 


TASARIM MOTTO'SU 


“Koleksiyonumu en özel kılan şey, her birinin el işçiliğiyle üretilmiş olması, Tasarımlarımda Viktoryen dönemin etkisini görmek mümkün ama aslında herhangi bir zaman dilimiyle kısıtlamak yerine, uzun soluklu, hatta nesilden nesile aile yadigarı olarak aktarılabilecek 

parçalar tasarlama amacındayım.” 


FAVORİ 
TASARIMLARI 


“Favorilerim değişiyor sürekli; zümrütlü kaplumbağa ve 'charm' 
kolyem en yeni favorim. 


İLHAM 
ROTASI 


“Her zaman keşfedebileceğim yeni şeyler bulduğum 
İstanbul ve 
Londra.” 


Biliyoruz, sevdiğinizle kavuşmak gibisi yok. 

Bu sevgiden aldığımız ilhamla seyahatlerinizin her adımında, sizi evinizde hissettirecek karşılama 6 uğurlama hizmetlerimizle havalimanında sizlerleyiz. Birlikte yepyeni yolculuklara... 


İstanbul e Ankara e İzmir e Milas Bodrum e Leipzig e Tiflis e Batum Üsküp e Ohrid e Santiago e Enfidha e Monastır e Medine e Cidde e Muskat 


LS5CA 


ETİLER SUADİYE MAÇKA ANKARA 
0212 287 29 96 
ESCADA.COM 


